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Performans ve verimliliğin mükemmel buluşması. 
Yeni Audi 05, şimdi Audi Yetkili Satıcılarında seni bekliyor. — Anı yaşamaya hazır mısın? 


Yeni Audi 05'in ortalama CO, emisyonu 129 g/km, yakıt tüketimi 4,9 1/100 km'dir. 


— Doğuş Otomotiv | Trafik Hayattır Audi info 4442834 | audi.com.tr | facebook.com/Auditurkiye 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yıldır Türkiye'de yayınlanan Çuattroruote Türkiye'nin yeni ürünü: OSUV... 3 aylık periyotlarla bu tür yayınlarla karşınızda olacağız. 

Şu sıralarda Avrupa ve 
Türkiye'de yükselen trend olan SUV pazarına öncelik tanıdık. OSUV tam bir SUV alma rehberi. Beğeneceğinizi umuyoruz. Önümüdeki periyodlarda Ç Özel Sayı serisi diğer segmentlerle devam edecek. 

O SUV Özel Sayıyı hazırlarken de gördük ki, bu alanda büyük bir rekaber var. Hemen hemen her markanın SUV ve Crossover modeli büyük bir rekabetin içinde. 

Bu anlamda tüketici açısından da seçim zor. İşte şuan elinizde tuttuğunuz 
ÇSUV tam bir satın alma rehberi içeriğinde... 

Bütün yıl elinizin altında tutabileceğiniz güncelliğe ve önemli bilgilere sahip... 
Çuattroruote Türkiye ailesinin yeni ve iddialı O 
SUV'u sizlere sunmanın gururu içindeyiz... İtalya'nın ve Avrupa'nın en büyük ve köklü otomobil dergisi olan Çuattroruote'nin Türkiye temsilcisi olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz... 


Alnet ÇELİK. 
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4 OSUV 


Türkiye'de satışa sunulan SUV 
ve Crossover modelleri. Teknik 4 
özellikleri, fiyatları ve ayrıntıları... * 


ALFA ROMEO 


Alfa Romeo Stelvio, kendi sınıfında iddialı tasarım özellikleri, verimli ve güçlü motor karakteri, dinamik sürüş özellikleri ve teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkıyor. 


remium SUV segmentine renk katan tasarım özellikleri, sürüş dinamikleri, verimli ve güçlü motoru ile teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkan Alfa Romeo Stelvio, 450 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcı ile buluşuyor. Alfa Romeo Stelvio seçkin ve kaliteli malzemelerle bezenmiş iç mekanıyla orta boy premium SUV dünyasında fark 


yaratıyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da şık detaylar ve sportif tatlar öne çıkıyor. Kaliteli malzemelerle ve birinci sınıf bir işçilikle şekillendirilen iç mekânda; deri, ahşap ve kumaş olmak üzere farklı malzemeler birbirini tamamlayan mükemmel bir uyum ortaya koyarken, gerek önde gerekse arkada geniş ve ferah yaşam alanı yolculukları keyifli hale getiriyor. Alfa Romeo Stelvio'ya hayat veren 2.0litre hacmindeki “2-in-1 turbo" beslemeli benzinli motor, 280 HP güç ve 400 Nm tork üretirken, 8 ileri otomatik şanzımanla işbirliği yapıyor. Gücünü dört tekerleğe birden aktarabilen 04 adlı 4x4 sistemiyle donatılan Stelvio, sınıfının en iyi değerine imza atarak 0'dan 100 km/s hıza 
tam 5,7 saniyede ulaşıyor. Son hızı 230 
km/s olan 2.0 litre benzinli Alfa Romeo Stelvio, 100 km'de ortalama 7,0 litre yakıt tüketiyor. 
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seat.com.tr 


ski ağırlığından 325 kg daha hafif ve ağırlık merkezinin de daha aşağıda konumlandığı çevik bir yapıya bürünen Audi O7, yenilenen ölçüleriyle segmentinin en geniş hacimli otomobili. 
Audi 7, dış boyutları küçülmüş olmasına rağmen yolcular ve bagaj için daha fazla iç alan sunuyor. İnovatif yardımcı sistemler ve bilgi-eğlence sistemleri bu SUV modelini benzerleri 
arasında ön plana çıkarıyor. Audi 07 
işletim konsepti, bilgi-eğlence, bağlantı ve destek asistan sistemleri açısından da tamamen sürücü odaklı uygulamalarla daha önce SUV araçlarda sunulan standartları yeniden belirliyor. İkinci nesil modüler bilgi-eğlence platformunun yanı sıra Audi Sanal Kokpit Audi TT'den sonra bu modelde 


de yer alıyor. Her şeyin elinizin altında olduğu Yeni MMI kontrol birimi ve geniş dokunmatik yüzey, sistemin işletimini çocuk oyuncağı haline getiriyor. 
Hafifliği, çeşitli malzemelerin kullanıldığı gövdesi ve tamamen yenilenen şasisi sayesinde hem konfor hem de bir spor Audi ile aynı tipik performans özelliklerini birlikte sunan ©7, aynı zamanda birinci sınıf CO2 değerleri de veriyor; Audi mühendisleri 07'nin yakıt 
tüketimini yüzde 28 (TFSI) ve yüzde 23 
(TDI) oranlarında azaltmışlar. Büyük SUV'lar sınıfında en iyi değerlere sahip motorlarıyla da fark yaratan 97'de Türkiye'de 2.0 TFSI 252hp ve 3.0 TDI 27/ehp motor seçenekleriyle sunuluyor. Her iki model de guattro ve tiptronic özelliklere sahip. 


RENAULT 


Passion for life 


İşte Renault'dan 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yeni “Crossover” dünyası. 


KADJAR | KOLEOS | CAPTUR 


Modellerin ortalama yakıt tüketimi en az 3,6 1t/100 km, en fazla 6,8 1t/100 km; ortalama CO, salımı en az 95 g/km, en fazla 153 'g/km'dir. Modeller üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi renault.comir'de. 


Renault'nun tercihi elr© Bi 9) renault.comir 


A'DAN Z'YE... 


Audi'nin SUV segmentindeki başarılı modeli 05, Audi otomobillerine özgü sportif dinamizmi, çok yönlü ve fonksiyonel bir yaşam alanıyla harmanlıyor. 


Ik nesliyle dünya çapında kendi sınıfının en çok satan SUV modeli olan Audi Ç5 ikinci nesliyle, çıtayı bir kez daha yukarıya çekti. 
İleri teknolojiye sahip dört tekerlekten çekiş sistemi guattro, verimli motorlar, uyarlanabilir amortisörlere sahip havalı süspansiyon kadar, geniş kapsamlı bilgi ve eğlence sistemleri ve sürüş destek sistemleri Yeni 95'te önemli inovasyonlar olarak öne çıkıyor. Audi'nin SUV modeli, markanın önümüzdeki yıllar için hedeflediği yeni ta- 


sarım dilinin izlerini taşıyor ve son derece sportif 

bir duruş sergiliyor. Birçok açıdan öncü olan ve rakiplerini geride bırakan 95, beş kişinin rahat bir yolculuk yapmasına imkan veren geniş bir yaşam alanı sunuyor. Üç kollu, çok fonksiyonlu direksiyon simidi standart olarak sunulurken direksiyon ısıtması gibi donanımlar isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Koltukların dona- 


i nım alternatifleri ise masaj fonksiyonuna kadar uzanıyor. Yeni Audi 05 TDI 

ve TFSI olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle yollara 

çıkıyor. Güçleri 27 HP'ye kadar 

artan motorların yakıt tüketimi ise 

önemli oranda düşmüş durumda. Daha da 

geliştirilen 2.0 TFSI motor 252 HP güç üretiyor ve 100 km'de 6,8 litre yakıtla yetinip 
154 gr/km CO2 salınımı gerçekleştiriyor. 


" 


Yüksek düzeyde işlevselliği yenilikçi tasarımla birleştiren ve gündelik kullanıma uygun Audi (2 bağlanabilirlik, 


bilgi-eğlence ve sürücü asistan sistemleriyle öne çıkıyor. 


udi Oz, ilk bakışta singleframe ızgarası ve geniş hava girişleri sayesinde keskin kenarlı ve güçlü bir SUV olarak öne çıkıyor. Dış gövdenin sıkı ve köşeli biçim dilini devam ettiren Ç2'nin iç mekanı beş kişilik yere sahip. Dört kapı da oldukça geniş açılarak, otomobile rahatlıkla girilebilmesini sağlıyor. Bagaj bölmesi 405 litreye kadar yük alabiliyor ve bagaj kapasitesi de arka koltuklar katlandığında 1.050 litreye kadar çıkıyor. 

Audi sanal kokpit, okuması kolay analog göstergelere bir alternatif olarak sunuluyor. 12,3 inçlik ekranı, çok ayrıntılı ve parlak grafiklere ve biri takometre ile hız göstergesine, diğeri de bilgi eğlence 


ve/veya navigasyon verilerine odaklanan iki farklı ekran moduna sahip. 
Audi, Oe'de ikisi TFSI, biride TDI olmak üzere 3 farklı motor tipiyle alınabiliyor. 
Çe serisindeki en küçük benzinli motor, 
1.0 TFSİ. 999 cc'lik motor hacmiyle 116 
hp ve 200 Nm tork üretiyor. Bunun bir üstünde, silindir devreden çıkarma Sistemi COD (güç ihtiyacına göre devreye giren silindir) özelliğine sahip 1.4 TFSI 
150 hp yer alıyor. Dizel motorda ise 1.5 
litre hacme sahip 116 hp güç üreten dört silindirli seçenek yer alıyor. Audi, tüm motor modellerinde altı vitesli manuel şanzıman ve S tronik çift kavramalı şanzıman seçeneği sunuyor. 


FONDA 


The Power of Dreams 


İkisi arasındaki farkı bulun. 


Bulabildiyseniz, siz de bizdensiniz. Her detaya önem verenlere, her detayda kusursuz uyum Honda HR-V'de, 


| i honda.comitr - h2.com.ir ( | | 
150.000 km 
Honda Garantisi Honda (Finans facebook.com/HondaTR - twitter.com/HondaTR : instagram.com/hondatr İd 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BMW X3, çok daha çekici ve dinamik bir tasarım dili, hem güçlü hem de verimli sürüş sistemleri ve lüks hizmetlerle, bu başarı hikayesine yeni bir sayfa eklemeye hazırlanıyor. 


eni BMW X3, dikkat çekici tasarım, ayırt edici bir görünüm sunarak otomobilin dinamik misyonunu ve alışılmış X karakterini vurguluyor. Sürücüler xLine, Luxury Line ve M Sport olmak üzere üç model serisinden birini tercih edebiliyor. Ayrıca yeni BMW X3'ün iç ve dış tasarımını kişisel zevklerine çok daha uygun bir hale getirebilmek için BMW Individual ürün yelpazesi arasından seçim yapılabiliyor. 
Ürün yelpazesinin en üst sırasında yer alan BMW X3 M40i, bu model serisindeki ilk M Performance Otomobil ola- 


cak. Azaltılmış yaysız kütle ve sofistike aks kinematiğine sahip, titizlikle geliştirilmiş yürüyen aksam, otomobilin sportif yol tutuşunu bir üst seviyeye çıkartıyor. Yeni modelin pazara sunulması ile birlikte (veya kısa bir süre sonra), motor yelpazesi, çıkış gücü 
184 bg ve 360 bg arasında değişen üç 
benzinli ve iki dizel motor seçeneğini içerecek (ortalama yakıt tüketimi: 8.4 
- 5.01/100 km; ortalama CO? emisyonu: 193 —- 132 g/km)*. Tüm modeller, standart olarak 8 - ileri Steptronic şanzımanla birlikte sunulacak. 


FIAT 500X: 
RUHU MACERAPEREST, 
TARZI BENZERSİZ. 


170 Beygir Motor Gücü / 4x4 Çekiş Sistemi / Off-Road Stili Tamponlar 
3 Farklı Sürüş Modu: Normal, Sport ve Traction * Çekiş Kontrol 
Devrilme Önleme Sistemi / Çarpışma Uyarı ve Otomatik Fren Sistemi 


GP Koc Yukarıda belirtilen özellikler versiyon bazında farklılık gösterebilir. 
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Citroen'in yeni “Inspired By You” marka sloganıyla “Kullanıcılardan Ilham Alınarak” geliştirilen SUV C3 Aircross, 


itroen markası için kullanıcılarının hayatları her zaman birincil ilham kaynağı oluyor. Cesur bir kişiliğe sahip “yeni nesil” SUV C3 Aircross, 85 gövde kombinasyonu ve 5 kabin tasarım seçeneği ile çok çeşitli kişiselleştirme imkanları sunuyor. Müşteri beklentilerine göre şekillenen, “kullanıcı odaklı” bir SUV olan C3 Aircross, geniş iç hacmi, modüler tasarımı, segmentinin en yüksek sürüş pozisyonu ve segmentinde tek açılır panoramik cam tavanıyla, aktif bir yaşam sürenleri hedefliyor. Advanced Comfort programı 


as 


e elrus 


Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel 


hayatı kolaylaştıran detayları barındırıyor. 


çerçevesinde aydınlık iç mekan, geniş bagaj hacmi, ses yalıtımı ve özel dolgu malzemeli koltuklarıyla C3 Aircross; yolcularına ferahlık, sürücüsüne de sıra dışı bir sürüş keyfi sunuyor. En prestijli ödüllerden biri olan Auto Best 
2017 ödülünün sahibi Citroen C3 Aircross, son 3 yıldır kendi segmentinde 
“Yılın Motoru” ödüllü 1.2 PureTech 110 
BG turbo benzinli otomatik ve 1.6 
BlueHDi 100 BG dizel motor düz vites seçenekleri ile Türkiye pazarında 110.250 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcı ile buluşuyor. 


motorlarını konfor özellikleriyle birleştiren Citroen, C4 Cactus ile yaşama eğlence katıyor. 


üm araç fonksiyonlarını tek noktadan yapabilme kolaylığını sağlayan 7” dokunmatik ekranı, kanepe görünümlü geniş ön koltukları ve tavana yerleştirilen yolcu hava yastığı (Airbag in Roof teknolojisi) sayesinde daha geniş oturma alanı sunuyor. C4 Cactus'ün şık bir valizi andıran Top Box torpido gözü, aynı zamanda işlevselliği ve kolay erişebilir olmasıyla da kullanıcılara büyük rahatlık sağlıyor. 
Citroen'e özel, yüksek Isı izolasyonlu panoramik cam tavan sayesinde, aracın içine devamlı filtrelenmiş bir ışık girişi sağlanıyor. Filtrelenmiş koruması sayesinde panoramik cam tavan yazın yolcularını UV ışınlarından koruyor ve sıcaklığı asgariye indiriyor. 
C4 Cactus, fatklı olmak isteyen kullanıcıları 93.150 TL başlangıç fiyatı ile cezbediyor. 


Ma kana S5 m S 
Yeni jenerasyonuna kavuşan Dacia Duster, 2018 yılının Mart ayında 


Türkiye yollarına adım atacak. 


acia'nın ikonik modeli, iddialı ve sağlam bir görünüm elde etmek üzere yeni bir dış tasarıma kavuştu. 
Efsane Duster'ın DNA'sı korunarak yenilenen dış tasarımın yanısıra, tamamen yenilenmiş, konfor ve kalite odaklı iç mekan da müşterilerine kullanıcı dostu bir deneyim yaşatıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı'nda ilk gösterimi gerçekleştirilen Yeni Dacia Duster, evrim geçirerek tamamen yeni bir dış görünüme ve devrim niteliğinde bir değişimle yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip oluyor. Yeni dış tasarım, otomobilin güçlü karakterini vurgulayan daha belirgin hatlarıyla ön plana çıkıyor. Yeni Duster'ın iç mekanı ise müşterilerine kaliteli ve konforlu bir alan sunuyor. 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunan Duster, aynı zamanda gerçek bir SUV'un konforunu ve off-road becerisini bünyesinde barındırıyor. 


ÖZGÜVENİ 
DNASINDA © 


Güçlü yeni nesil 1,9 litre motoruyla » 164 PS Dizel Motor .. .. " »* D-Vision 8” Dokunmatik Multimedya Sistemi, alışılmışları bozmanın ozguveni, Navigasyon, Geri Görüş Kamerası, Park Sensörü 


Yeni Isuzu D-Max'in DNA'sında var. » Start&Stop, Anahtarsız Giriş 


* Deri Döşeme, Elektrikli Sürücü ve Isıtmalı On Koltuklar 


* Led Farlar, Standart Aksesuarlar 


Yeni Isuzu D-Max MTV avantajı, düşük yakıt tüketimi ve yeni donanım özellikleriyle Isuzu Yetkili Bayileri'nde sizi bekliyor. 


*MIV avantajı, 2018 zammı baz alınarak hesaplanmıştır. 


Ci Y OllisuzubmaxIR | d-max.com.tr 


ANADOLU GRUBU 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dge, pek çok yönden geleceğin habercisi ve her yönüyle kalitesiyle kendini gösteren, etkileyici bir modernlik duygusu yaşatıyor; güçlü yapısı ve sofistike tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş ve modern bir iç mekana sahip olan yeni Ford Edge, açılabilir panaromik cam tavanı, yüksek kaliteli ve özenli işçiliği ve ergonomik iç mekanıyla göz alıcı bir duruşa sahip. İç mekanda gürültüyü yok ederek sürüşe maksimum seviyede odaklanmayı sağlayan Aktif Gürültü Kontrol Sistemi, aracın hızına göre direksiyon çevirme oranını ayarlayan park manevrası gibi düşük hızlarda daha az efor harcanmasını sağlayan Sürüşe Duyarlı Direksiyon Sistemi aracın önüne çıkabilecek insan ve büyük nesneleri algılayıp, tepki verilmediğinde ise otomatik olarak fren yapan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi teknolojileriyle yeni Ford Edge, konforlu ve güvenli yolculuğun 


OSUV 


Ford Edge, güçlü motoru, modernleşen tasarımı, yenilikçi teknolojileri, konforlu yönleri, gelişmişen sürüş asistanları ve yüksek sürüş dinamikleriyle dikkat çekiyor. 


Şi 


aa 


tanımını yeni: 
den yapıyor. Ford Edge'de, çift turbo destekli gelişmiş 2.0 litre TDCi motor, yüksek performans sağlarken düşük yakıt tüketim ve emisyon değerleriyle fark yaratıyor. 210 HP'lik motora yarış otomobillerinden aşina olduğumuz 450 Nm'lik bir tork değeri eşlik ediyor. Güçlü performans verilerine rağmen yeni Ford Edge'nin orta- 


Fiat Fullback adını Amerikan futbolunda hem defans hem de hücum özelliği bulunan, güç ile yüksek dayanıklılık gerektiren kilit oyuncu konumundan alıyor. 


asarım, fonksiyonellik, kullanışlılık, performans ve fiyat fayda dengesi ile profesyonel iş hayatında tüm ihtiyaçları karşılayabilen, her şeyiyle tam bir pick-up olan Fullback aynı zamanda gündelik hayatın gerekliliklerini de sunuyor. 3.1 tonu aşan yük çekme kapasitesi ve 1 ton'u aşan yükleme kapasitesiyle “Full Fonksiyonellik” sunarak da ayrıca dikkat çekiyor. Hem 4x2 arkadan itişli hem de 4x4 olarak satın alınabilecek Fullback, konfor ve arazi performansının göz önünde bulundurulduğu 6 ileri manuel ve 5 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman seçenekleri ile tercih edilebiliyor. 
Fiat Fullback, çift kabin gövde tipin- de,150 HP ve 180 HP'lik iki versiyonu bulunan 2.4 litre silindir hacimli turbo dizel motora sahip modelin başlangıç satış fiyatı 85.400 TL olarak dikkat çekiyor. 


ıslak, kuru zemine ve hatta değişkenlik gösterebilen engebeli arazilerde dahi ileri seviye yol tutuşu ve tepki hassasiyeti sağlıyor. Ford Edge, 2.0 It hacmindeki TDCi motora eşlik eden 6 ileri Powershift çift kavrama şanzımana sahip. 10 dış renk ve 3 deri döşeme rengiyle geniş bir tercih yelpazesine sahip olan Edge, Türkiye'de 97.850 USD'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. 


Cesur ve modern tasarımı, ileri teknolojileri 


ve üstün yakıt verimliliği ile Yeni Ford Ranger yükselen pick-up segmentinde fark yaratıyor. 


015 yılında Avrupa'nın en çok satan pick-up modeli olan 
Ford Ranger, yenilenen cesur tasarımı, gelişmiş teknoloji donanımları, ileri seviye 4x4 çekiş kabiliyeti ve bir önceki modeline göre yakıt tüketiminde 9617'ye varan iyileşme ile iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan pick-up model, segmentinin en güvenli araçlarından birisi olarak öne çıkıyor. 
Ford SYNC2, 8” Renkli Dokunmatik Ekran, Geri Görüş Kamerası, Çift Ekranlı Renkli ve Fonksiyonel TFT Gösterge Paneli gibi Premium araçlarda sunulan ileri teknolojileri bünyesinde toplayan Yeni Ford Ranger, üstün sürüş 


Ford Kuga, gelişmiş teknolojik özellikleri, etkileyici sürüş dinamikleri ve küçük hacimli 1.5 It dizel motora eşlik eden manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile kullanıcı ile buluşuyor. 


ord'un SUV ürün gamında yer alan Kuga, yenilenerek Türkiye'de 3 farklı donanım ve yeni 1.5 It TDCİ dizel motor seçeneğiyle satışa Sunuluyor. Ford'un yeni SUV tasarım dili ile yenilenerek daha cesur ve şık bir görünüme kavuşan Yeni Ford 
Kuga, yeni teknolojileri ile daha kolay, konforlu ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Kuga'da sunulan Yeni Ford SYNC 3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, yenilikçi sürücü destek teknolojileri, ergonomik ve konforlu iç tasarım, verimli 
120 PS gücündeki 1,5 litre 
TDCi dizel motor ve bu motora eşlik eden otomatik şanzıman seçeneği, Yeni 
Ford Kuga'nın heyecan verici yenilikleri arasında bulunuyor. Yeni Ford Kuga'da ilk kez sunulan Elektronik Park Freni, direksiyona müdahale etmeden sadece bir düğmeyle dikey ve paralel park alanlarına park edilmesini sağlayan Gelişmiş Otomatik 
Park Sistemi; çarpışma riskini azaltmaya yardımcı 


olan Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi'nin geliştirilmiş versiyonu; ışığın azaldığı ortamlarda görüşü optimize eden Adaptif Ön Far Sistemi; Akıllı Bagaj Kapağı ve Ecoboost motor seçeneği ile sunulan Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi, aracın teknolojik özellikleri arasında yer alıyor. Kuga'da 
1,5 It Ecoboost motorda sunulan Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi, her tekerleğe gönderilen torku 
20 salisede, yani göz kırpma 
hareketinden 20 kat daha hızlı şekilde ayarlayarak, özellikle kaygan zemin şartlarında sürüşü ve çekişi optimize ediyor. Bu teknoloji yalnız ihtiyaç duyulduğu durumlarda etkinleşerek, daha rahat yol koşullarında yakıt tasarrufu da sağlıyor. 
Yeni özellikleriyle konforlu bir sürüş vaat eden Kuga, hayatı daha da kolaylaştırıyor. Ford Kuga, 142.335 
TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla Ford showroomlarında kullanıcı ile buluşuyor. 


konforunu başarılı 4x4 çekiş sistemi ile birleştiriyor. 
Yeni Ranger optimize edilmiş yakıt ekonomisi sunarken güçlü çekiş ve yük kapasitesinin yanı sıra, sınıf lideri suda ilerleme özelliğiyle dayanıklılıktan ödün vermiyor. 
Ranger'ın geliştirilen dizel motor ailesinde XLT versiyonu ile birlikte sunulan, 160 HP gücündeki en yeni 2.2 
litre TDCi motoru önceki neslin 150 PS motoruna göre daha yüksek performans sergiliyor. 4x4 Wildtrak modeli ile sunulan, dizel motor ailesinin en güçlüsü 200 PS gücündeki beş silindirli 3.2-litre TDCi motoru ile performans en üst seviyeye çıkıyor. 4x2 ve 4x4 modelleri altı ileri manuel ve otomatik şanzımanla müşterilere sunuluyor. Wildtrak modellerinde ise 3.2 litrelik 200 HP ve 
470 Nm motor ve 4x4 Otomatik Şanzıman standart 
olarak sunuluyor. Yeni Ford Ranger, üst segment SUV modellerinde sunulan teknolojilerini, güçlü ve verimli motorlarını 117.295 TL'lik başlangıç fiyatı ile sunuyor. 
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A'DAN Z'YE... 


ürkiye pazarında iki motor seçeneği ve 
5 donanım versiyonuyla beğeniye sunulan Honda CR-V'nin başlangıç paketi olan Dream versiyonunda otomatik yıkama tertibatlı LED farlar, 17 inçlik alaşım jantlar, karbon görünümlü ön konsol, ısıtmalı ön koltuklar, start-stop sistemi, bluetooth telefon kiti, renkli TFT LCD bilgi ekranı, tek dokunuşla 60:40 oranında katlanan arka koltuklar ve çift bölgeli klima gibi donanımların yanı sıra Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD), Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA), ABS, Acil Durum Fren Desteği (Brake Assist), Lastik Basınç Uyarı Sistemi (DWS) ve daha fazlası standart olarak yer alıyor. Dream, Pre-S&mium, Elegance, Executive ve Executiwet donanım versiyonlarının tamamını “İMBN-DTEC dizel motorla satın almak ünken 2.Olitrelik benzinli motor 


Zengin donanım seçenekleri sunan Honda CR-V, 1.6i-DTEC motorluve ''''OoOoOo o İleoldukça beğeniliyor. 


rin beğenisine sunuluyor. Dünyanın en popüler kompakt SUV'u olan CR-V, 
1997 yılından bu yana 750 binden fazla 
müşteriye ulaşırken daha güçlü 1.6 
litrelik i-DTEC dizel motor, 9 ileri otomatik şanzımanla rakipsiz güç-tüketim oranı sunuyor. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip CR-V, Honda'nın Earth 
Dreams Technology serisinin yeni 160 
HP'lik 1.6 litre i-DTEC dört silindirli dizel motoru üstün performans ve düşük CO? emisyonu sunuyor. Motorun ürettiği 160 HP'lik maksimum güce 
350 Nm tork üretimi eşlik ediyor ve 9 
ileri otomatik şanzımanla birlikte CO2 salımı 134 g/km olarak gerçekleşiyor. 
Manuel şanzımanla 0-100 km/s hızlanmasını 9.4 saniyede tamamlayan CR-V 1.6 i-DTEC, 9ileri şanzımanla 9.7 saniyelik değere ulaşıyor. Tüm bu özellikleri ile Honda CR-V 161.500 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. 


e e hai 


Güçlü SUV duruşu ile dinamik coupe görünümünü aynı 


üçük-SUV pazarına yeni bir yaklaşım kazandıran yeni Honda HR-V, bir SUV kadar güçlü ve bir coupe kadar dinamik ve çekici yapısıyla Crossover segmentine yeni ve benzersiz bir yapı getiren yönlere sahip. MPV kadar geniş ve fonksiyonel bir iç mekan sunan bu yapı, tasarım açısından ise SUV gücü ile coupe karizması ve dinamizmini bir araya getiriyor. Yine bu yapı birbirine tamamen zıt iki kavram olan sürüş keyfiyle yakıt verimliliğini aynı potada eriten bir performans sunuyor. 1,605 mm yüksekliği ile sadece güçlü bir duruş sergilemekle kalmayan yeni Honda HR-V, aynı zamanda güvenlik hissini arttırıyor ve bununla birlikte kullanışlı bir iç mekanı da beraberinde getiriyor. Yolcularına sınıf lideri bir yaşam alanı sunan yeni 


, pe 


potada eriten tasarım. | # a (ar Ta iş ' 


Honda HR-V, Honda'nın 

yenilikçi Sihirli Koltuklar Sisteminin de katkısıyla son 

derece kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Geniş iç mekanıyla dikkat çeken yeni Honda HR“V'nin yolcuları sınıf lideri baş, bacak ve omuz mesafesinin keyfini sürerken, 453 litrelik bagaj arka koltukların katlanmasıyla 1.0e2blitreye kadar çıkıyor. 1.180 mm'lik geniş yükleme ağzı ve 680 mm yüksekliğindeki alçak yükleme eşiği gibi detaylar bagajın kullanım kolaylığını arttırıyor. 1,5 litre hacimli i-VTEC benzinli motor 130 PS güç üretiyor. Benzinli motor CVT sürekli değişken otomatik şanzımanla satın alınabiliyor. 123.800 
TL'lik başlangıç fiyatı ile Honda HR-V sınıfının özel modellerinden bir tanesi. 
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Infiniti'nin kompakt crossover sınıfındaki ilktemsilcisi 030, özgün tasarımı, yüksek donanımı, düşük yakıt tüketimi sunan benzinli ve dizel motorları, konfor ve performans üstünlükleri sunan 7 kademeli otomatik şanzımanı ile kullanıcı ile buluşuyor. 


nfiniti'nin cesur, karakterli ve cüretkar tasarım diliyle hayata geçirilen 030, Premium kompakt sınıfta konumlandırılıyor. Infiniti'nin küresel büyüme planının çok önemli bir parçası olan 030, şehirli aktif yaşamı benimsemiş, rafine zevkleri olan kullanıcıları hedefliyor. 2013 yılında tanıtılan konsept modelden itibaren titizlikle gelişimini sürdüren Infiniti 930, Avrupalı otomobil kullanıcılarının konfor, lüks, dinamizm, performans ve verimlilik gibi rafine beklentilerini Japonlar'ın 


Hyundai'nin son SUV modellerinden Tucson, marka adına oldukça önemli biradım olarak nitelendiriliyor. 


eni Tucson, Hyundai'nin 
Avrupa ve Türkiye'deki marka imajına katkıda bulunmak adına yollara çıkıyor. Cesur ve ilgi çekici tasarımı, gelişmiş konfor özellikleri ve standartları belirleyen üst düzey donanımlarıyla gelen Hyundai Tucson, Avrupalı müşteriler için Avrupa'da üretiliyor. Hyundai'nin 
SUV segmentindeki en 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önemli modeli olması hedeflenen Tucson, daha önce Hyundai'yi düşünmeyen müşterilerin bile ilgisini çekebiliyor. ix35 modelinin yerini alan 
Tucson, sıkıcı olmayan cesur ve estetik tasarımıyla her yaştan kullanıcıya hitap edecek özelliklere sahip. Viraj performansı ise 4WD değişken tork dağılımı ve ESC ile birleştirilerek Gelişmiş 
Viraj Çekiş Kontrolü 
(ATCC) ile destekleniyor. 
Viraj performansını artırmak için, kafadan kayma halindeyse yüksek tork doğrudan arka aksa uygulanıyor. Böylelikle aracın viraj kabiliyeti de maksimum şekilde kontrol altına alınmış oluyor. 
Hyundai Tucson, 
Türkiye'de 108.900 
TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 


üstün teknolojisi ve güvenilirliği ile harmanlayarak yollara çıkıyor. Infiniti 030, Türkiye pazarına 3 farklı motor ve 7 farklı donanım seviyesi ile sunuluyor. Infiniti 030 modellerinde panoramik cam tavan ve tavan rayları Türkiye paketinin standart donanımında yer alıyor. Infiniti 030'un benzinli motor seçeneklerini 1.6 
litre 156 HP ve 2.O litre 211 HP oluştururken, dizel motor seçeneği olarak 1.5 litre 109 HP sunuluyor. 
Tamamı turbo beslemeli olan motorlarda 7 kademeli çift kavramalı otomatik şanzıman (7 DCT) da standart olarak sunuluyor. Infiniti 930 2.0T modelinde 4 tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. 
183.576 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Infiniti 030, özgün tasarımı ile beğeni topluyor. 


(Castrol 


SKODA'nın tercihi 


SINIFININ 
EN HEYBETLİSİ 


KODİ 


SKODA 


SIMPLY CLEVER 


Sınıfının en geniş iç hacmi, en ileri mobil teknolojileri, baştan çıkarıcı görünümü ve güçlü tasarımıyla SKODA Kodiag şimdi Türkiye'de. 
Onunla tanışmak için sizi showroom'larımıza bekliyoruz. 


SKODA Kodiag için ortalama yakıt tüketimi 5.7-7.1 litre/100 km arasında olup CO, salımı 139-163 g/km arasındadır. 
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enilenen Isuzu D-Max, tek ve çift kabin seçenekleri ve üç farklı donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Tüm özellikleriyle önceki nesilden daha da gelişmiş olan Yeni D-Max, Türkiye'de 4x0 ve 4x4 baz, donanımlı ve full donanımlı V-Cross versiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. 2017 yılında ise ilk etapta full donanımlı V-Cross modeli satışa sunuluyor. Yeni araçtaki en büyük yenilikler, baz modelden itibaren tüm versiyonlarda standart olarak sunulmaya başlanan Led gündüz farları, yokuş kalkış ve iniş desteği, elektrikli-1sıtmalı yan aynalar, uzaktan 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kumandalı kilit ve kadranlarda vites değişim göstergesi olarak dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda sunulan yepyeni bir 1.9 litrelikturbo dizel motor ise selefinde kullanılan 2.5 It'lik çift turbolu motorla aynı güç oranını sunarak 164 PS ve 360 Nm tork üretiyor. Otomatik şanzımanlı 4x4 versiyonları 0'dan 100 km/s hıza 12,9 sn'de çıkarak üstün performans sunuyor. 
D-Max'ın çalışkan karakterinin üzerinde inşa edilen motor, 3,5 ton çekme ve 1 ton yük taşıma kapasitesiyle kullanıcısının her ihtiyacını karşılayabiliyor. 

V şeklinde tasarlanan yeni ön burun tasa- 


rımıyla ve yüksek oturuş pozisyonuyla Sınıfının en iyi sürücü görüş açısını sunan Yeni D-Max, arka koltuktaki yolcular için de en iyi diz mesafesine sahip. Aracın yeni dinamik tasarımıyla birlikte önceki modele oranla 0,4 cd oranında daha düşük sürtünme katsayısı sunması ise yakıt ekonomisi, performans ve iyileştirilmiş kabin gürültü seviyesi anlamına geliyor. 
Yeni D-Max'in rüzgar tüneli testleri, bu konuda bir otorite olarak bilinen Japonya Demiryolu Enstitüsü tesislerinde gerçekleştirildi. Tekerlek çamurluklarına doğru genişleyen ve üst ön kısmının aşağı doğru 


kavisi, aracın ön yüzüne V şeklinde bir ifade vererek etkileyici bakışlara sahip olmasını sağlıyor. Ön ızgara, büyük İsuzu logosuyla pick-up'ın dayanıklı görünümünü pekiştiriyor. 
Yeni darbe enerjisini emici tasarıma sahip kaput dizaynı, yeni ön tampon, yeni ön panjur, Led gündüz farları, ön tampona monte edilen nikelaj çerçeveli yeni sis farları, alaşım jantlar, 
13 farklı dışrenk seçeneği, Led stop lambaları 
ve bagaj kapağı D-Max'in dış tasarımındaki yenilikler olarak dikkat çekiyor. 

Yeni nesil D-Max'in içi de daha konforlu bir deneyim sağlamak amacıyla güncellendi. 
Yeniden tasarlanan gösterge panelinde mer- 


kezi bir gösterge ve daha net fontlar yer alıyor. 
Manuel şanzımanlı modellerde sürücülerin optimum yakıt ekonomisi sağlamasına yardımcı olacak bir vites değiştirme göstergesi sunuluyor. 

Serinin tamamında (Baz modelinde sadece ön kısımda) orta konsolun alt kısmına ve arka koltuktaki yolcular için iki ön koltuk arasına USB portları eklenmiş. Ön orta ve yan kol dayama bölümleri daha yumuşak pedlerle geliştirilirken, çift kabinli versiyonlarda düz yatırılabilen, kolçaklı, oturma kısmı kaldırılabilen ve 60/40 katlanabilen esnek arka koltuklar yer alıyor. Türkiye'de sadece Yeni D-Max'te sunur- 


a 


lan ve daha fazla hacim taşımaya imkan tanıyan tek kabin ve otomobil konforu sunan çift kabin seçenekleri her ihtiyacı karşılıyor. 
Isuzu'nun Tayland'daki Samrong fabrikasında üretilen Yeni Isuzu D-Max, 2018 itibarıyla (Baz ve donanımlı) Anadolu Isuzu'nun Türkiye'deki fabrikasında da üretilmeye başlanacak. 
Isuzu'nun Avrupa'daki en büyük üretim tesisi olan Anadolu Isuzu Fabrikası, 4x2 ve 4x4'ün baz ve donanımlı versiyonlarının üretimini 
yapacak. Bir önceki D-Max'i Türkiye'de 2014 
yılında üretmeye başlayan Anadolu Isuzu, Yeni D-Max modeliyle de Türkiye'nin halen tek pick-up üreten otomotiv markası oluyor. 
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İngiliz otomobil üreticisi Jaguar'ın ilk SUV modeli olan F-Pace, markanın özel spor otomobil genlerine sahip. 


016 Yılında Türkiye'ye giriş 
yapan Jaguar F-Pace, tasarımsal DNA'sı ile dikkat çekiyor. Daha ilk bakışta 
Jaguar'ın sportif genlerini aldığı belli olan F-Pace, önden heybetli bir XF, arkadan da heybetli bir F-Type gibi duruyor. Keskin hatlara sa- 


hip olan modelin keskin bakışlı ve “J” formlu adaptif 

LED farları oldukça şık duruyorken hem tasarımsal çizgi- 


leri hem de F-Type ile birebir benzeşen arka stop lambaları ise sportifliği perçinliyor. 
Ayrıca geniş gövde yapısı ve dar cam yüzeyleriyle model, çok daha kaslı bir görünüme sahip oluyor. Geniş ve kaliteli malzemelerle sergilenen iç mekanı F-Pace'i rakiplerin- den ayırıyor. Hem şehir içi hem de arazi bölgelerindeki sürüşlerde kesintisiz ve keyifli bir premium sürüş sunan model, 2.Olitrelik 180 HP gücündeki dizel motoru ile 
100 km'de 5.3 litrelik üstün 
tüketim değerine sahip. 
Türkiye'de tek motor seçeneği ile satışa sunulan Jaguar F-Pace 429.564 TL'lik başlangıç fiyatı ile göz kamaştırıyor. 


Sadece SUV üreten Jeep'te, markanın ürün konumlamasında Renegade ile Cherokee arasında yer alan kompakt SUV Compass, yenilenerek 2017'nin son çeyreğinde Türkiye pazarına giriş yaptı. 


eep Compass, yakıt verimliliğine sahip güçlü motorlar, geleneklerine bağlı Premium Jeep tasarımı, onroad sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Otomobilin yeni ve geniş gövde tasarımı, camdan tekerleğe kadar olan mükemmel orantısıyla ilk bakışta heyecan uyandırıyor. 
Compass'ta efsanevi yedi dikey kanallı Jeep ızgarası, petek dokunun dışındaki bölümleri parlak siyah yüzeylerle yeniden yorumlayarak modernize edildi. Ön farların etrafını çevreleyen siyah kontür araca daha dinamik bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda yeni Jeep Compass'a daha kişilikli ve özgün bir görünüm sağlıyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi, şişkin çamurluklar ve belirgin omuz çizgisiyle yeni Jeep 
Compass son derece çekici ve dinamik bir profil sergiliyor. Parlak siyah tavan kompakt SUV segmentinde benzersiz ve premium bir görünümü beraberinde getiriyor. Çift parça açılabilircam tavan mümkün olan en geniş açılma alanını sağlarken Jeep sürücüsü ve beraberindeki yolcularını açık hava özgürlüğü ile ade- 


ta şımartıyor. Yeni Jeep 
Compass her biri son derece gelişmiş iki farklı, akıllı 4x4 sistemi sayesinde sınıfının en iyi off-road kabiliyetini sunmaya hazırlanıyor. 
Yeni akıllı 4X4 sistemlerinin ikisi de motor torkunun yüzde 100'ünü tek bir tekerleğe iletebiliyor: Jeep 
Active Drive — sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve 
Jeep Active Drive Low — bu sınıfta tek 20:1 oranlı sürünme moduna sahip sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi olarak ön plana çıkıyor. Gerek Jeep Active Drive, gerekse Active Drive 
Low olmak üzere her iki dört tekerlekten çekiş sistemi de Jeep Selec-Terrain ile donatılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Jeep Selec-Terrain, her türlü hava ve yol şartında mümkün olan eniyi dört tekerlekten çekiş performansını sunmak üzere sürücüye “Normal, 
Kar, Kum ve Çamur” sürüş modları dışında Trailhawk versiyonuna özel “Rock” 
modu olmak üzere sürüş şartlarına göre 5 farklı sürüş modundan birini seçme imkânı sunuyor. Jeep Compass, 1.4 litrelik 140 HP gücündeki turbo beslemeli motoru ile 123.850 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. 


Jeep'in efsanevi Wrangler modeli yeni nesli ile çıtayı yükseltiyor. 


ral 


UV arenasının en güçlü ve iddialı markası Jeep'in tarihsel mirasını gelecek nesillere taşıyan Wrangler modeli, yeni nesliyle otomobil severlerin karşısına çıktı. Tıpkı önceki nesillerinde olduğu gibi, ikonik Wrangler tasarım öğelerini bünyesinde barından"SUV, çok verimli motor VE şanzıman seçenekleri, gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi, yüksek teknoloji ürünü konfor ve güvenlik donanımlarıyla ayrışıyor. İkonik yedili ızgara, maskülen tasarım hatları, sembolik yuvarlak farları ve kare 


stop grubuyla geçmişe olan aidiyetini dışa vuran yeni Wrangler, daha iyi aerodinamik özellikleri, yükseltilmiş malzeme kalitesive mükemmel işçilik seviyesiyle dikkat çekerken, karoser seçeneklerinde sunulan çeşitlilik de macera sever 4x4 tutkunlarını mutlu edecek. Katlanabilen ön camı, farklı kapı sayısına sahip karoser kombinasyonu ve tamamen açılabilen tavan yapısıyla açık hava özgürlüğünü en üst seviyeye çıkaran yeni Wrangler, 29 Kasım'da Los Angeles Auto Show'da boy gösterdi. 


En düşük yakıt tüketimine sahip hibrit otomobil ünvanını alarak 
Guinness Rekorlar 
Kitabı'na giren 

KIA Niro, sınıfının iddialı modeli olarak öne çıkıyor... 
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aralel hibrit sistemi; 1,6 litre hacimli direkt enjeksiyonlu benzinli motor ve manyetik tip elektrikli motor ile toplam 141PS motor gücü üreterek segmentinin en yüksek performansını sunuyor. Oluşturulan güç altı kademeli çift debriyajlı şanzımanla ön tekerleklere aktaran Niro, sadece 88 gr/km CO2 emisyon salınımı yapıyor. KIA Niro 3,8 1t/100km yakıt tüketimi ile sınıfının en tutumlu ve çevreci ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel elektronik ve sürekli değişen şanzımanla donatılmış rakip hibrit modellerle karşılaştırıldığında, Niro'nun altı 


kademeli çift kavramalı şanzımanı gaz emirlerine çok daha çabuk tepki vererek, daha atak ve eğlenceli bir sürüş yaşatıyor. Küresel geliştirme programı çerçevesinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzakdoğu'da yol testleri gerçekleştirilen yeni KIA Niro, söz konusu testlerde kaydedilen gelişmelerin de yansıması olarak benzersiz bir sürüş deneyimi, üstün direksiyon hakimiyeti ve tam bağımsız yürüyen aksam sayesinde son derece dengeli bir sürüş elde ediyor. Hibrit teşviğin- den faydalanan Kia Niro Hibrit 140.900 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. 


Güçlü donanımı, 


sportif dış tasarımı 


ve sezgisel teknolojileri ile fark yaratan 


kompakt SUV 


sınıfındaki rekabete 


renk katıyor. 


ompakt SUV sınıfının önemli oyuncuları arasında bulunan 
KIA Sportage; sportif, enerjik ve cesur görünümüyle otomobil tutkunların beğenisini topluyor. KIA'nın son yıllarda Avrupa'da gösterdiği sürekli büyüme başarısının başrol oyuncularından olan Sportage, gerçek SUV keyfini yaşatıyor. KIA'nın yeni tasarım dili olan “Kaplan Burun” radyatör ızgara ve ön farların anlamlandırdığı Sportage, kaslı ve güçlü gövdesi ile yollarda kendini fark ettiriyor. Yüksek malzeme kalitesine ve sürücü odaklı geniş bir kontrol paneline sahip iç kabini ile Spor- 


tage, lüks duygusunu maksimumda yaşatıyor. KIA 
Sportage'ın iç kabini “gösterge” ve “kontrol” bölümü olarak ikiye ayrılıyor. 7.0 inç büyüklüğündeki orta konsolda gösterge ekranı bulunan Sportage, dokunmatik bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi ile de sürücülere tüm bilgileri kolaylıkla görebilme şansı veriyor. KIA Sportage, 1.6-litre T-GDI benzinli ve 2.O-litre turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor... 
Sportage; “Red Dot", “IF” ve “Good Design” ödüllerine sahip tasarımı, konfor ve rahatlık sunan iç kabini, 1.6 litre T-GDI motoru ve Euro NCAP çarpışma testlerinden aldığı beş yıldız ile keyifli, konforlu ve emniyetli sürüş de- 


1 5, neyimleri yaşatıyor... 
95.900 TL'lik baş- i langıç fiyatı ise 


» Kia Sportage'i 
| çekicikiliyor. 


A'DAN Z'YE... 


| LAND ROVER 


LAND ROVER 
Bin 


|| 


Türkiye'de 180 ve 240 beygir seçeneklerine . 
sahip 2.0 litre Ingenium Dizel motorla > sunulan Yeni Range Rover Velar'ın, hafif, 

sert, yoğun alüminyum içeren gövdesi, öncü süspansiyon teknolojileri ile her arazide yol almak için mükemmel bir temel oluşturuyor. 


Gelişmiş yetenekleriyle Yeni 


elar'ın akıllı, verimli, tork kuvvetini talebe uygun olarak aktaran dört çeker sistemi, olağanüstü bir sürüş kalitesi ve dengenin yanı sıra her türlü zemine uygun bir performans ve çeviklik sunuyor. Çarpıcı oranları, kesintisiz tasarım çizgisini vurgulayan gizli kapı kolları, sadelik felsefesi üzerine 


kurulu şık detaylarıyla Yeni Range Rover Velar, etkileyici, öne çıkan tasarımlardan bir tanesi. 550 metreye kadar gün ışığında aydınlatma sağlayan Matrix Laser Led 
Farları ve Yüksek Gözünürlüklü Çift Dokunmatik Ekranı ile Yeni Velar, üstün teknolojik özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor. 


Discovery arazi otomobillerinin en yeteneklileri arasında yer alıyor. 


and Rover'da gerçekleşen ürün yenilikleri markanın uzun bir süredir ciddi bir değişim sürecinde olduğu- nun göstergesi. Discovery, 
27 yılın ardından tarihindeki 
en büyük değişimi yaşıyor. 
Yoğun bir tasarım sürecin- den geçen Discovery, markanın yeni nesil yüzüne kavuşarak daha sportif ve 


atak bir görünüme sahip oldu. 7 kişinin rahatlıkla seyahat edebileceği model, yol koşullarına göre ayarlanabilen 6 farklı sürüş modu ve yükseklik seçeneği değiştirilebilen adaptif süspansiyon sistemi ile sınır tanımayan bir sürüşe olanak tanıyor. Tüm nesillerin- de olduğu gibi segmentinin öncüsü olmaya aday olan yeni Discovery, malzeme kalitesi ve ferah iç mekanıyla konforda sınır tanımıyor. 
Land Rover tarafından geliştirilen Imgenium 2.Olt dizel motor, 180 BG ve 240 BG natifleri ile rekabeti belirleyen önemli bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. 3.0 It motor hacmine sahip araçlar da özel sipariş üzerine getirilebiliyor. 


YENİ PEUGEOT 
SUV AİLESİ .— 


HİÇBİR SUV ONLAR K 


— SUV-PEUGEOT 5008 
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PEUGEOT i-COCKPIT* 


ÖDÜLLÜ PURETECH BENZİNLİ MOTOR GRIP CONTROL TEKNOLOJİSİ 


PEUGEOT i-COCKPIT*S 
AKTİF SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ PEUGEOT 


Yeni Peugeot SUV Ailesi, teknolojisi, tasarımı, sınır tanımayan sürüş keyfi ile Peugeot Yetkili Satıcıları'nda. Gelin, bu ayrıcalıklı aileyi test edin, üstün özelliklerini keşfedin. 


|») 


A'DAN Z'YE... 


j ; ilkkez 2014" 
f yılında 


i ş5üretilmeye 


ö ti 
—» - yaşlanan 
© Lexus'un w crossovermodeli 
NX, kullanışlı ve 
| sportif sürüşüyle 
1 öne çıkıyg 


* 
! 


arpıcı tasarım ve premium statünün yeni simgelesi Lexus, NX modeli ile çevreci ve sınır tanımayan bir sürüş vaat ediyor. Özgün ve sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken model, İç mekanda geniş bir yaşam alanı sunmakla birlikte kalite algısını üst seviyelere taşıyor. Benzinli NX 200t ve hibrit 


NX 300h olmak üzere iki versiyonu satışa 
sunuluyor. 238 HP güç üreten NX200t, 6 
ileri otomatik şanzımana sahip. NX 2001'nin 80 bin 480 Euro başlangıç fiyatı bulunuyor. NX 300h ise, 2.5litrelik benzinlifelektrik motoruna sahip hibrit sisteminden güç alıyor. Kombine olarak 197 HP 


güce sahip NX 300h, önde ve arkada olmak üzere iki elektrikli motora sahip. NX'in 
hibrit versiyonu, teşvik düzenlemesiyle 24 
bin euro'ya varan indirimden yararlanıyor. 
Dört çeker sürüşle satışa sunulan NX 300h, 79 bin 390 euro başlangıç fiyatına ve 
6 farklı donanım seviyesine sahip. 


1998 yılından bu yana bir SUV aracın performansını ve 


ii Lüks SUV segmentinin yaratıcısı Lexus RX, ilk kez tanıtıldığı 


premium sedan otomobilin sürüş konforunu bir arada sunuyor. 


amamen yenilenen dördüncü nesil RX, Lexus ürün gamının DNA'sını barındıran özelliklerinin yanında şimdi çok daha cesur bir tasarımla gücünü ortaya koyuyor. Uzun zamandır en çok satan lüks SUV modellerinden biri olan RX ise, şık tasarımıyla birlikte yeni hibrit ve benzinli motorları, güvenlik teknolojileri ve sürüş destek donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Artan fonksiyonelliğinin yanı sıra RX'e yola daha iyi oturan, daha güçlü bir duruş kazandırıyor. Yeni RX'in dış tasarımı gibi, kabini de fonksiyonellik ve lüks arasında kusursuz bir denge sunuyor. 
Lexus RX kullanıcıları, yüksek duyusal kaliteye sahip malzemelerle yüksek işçiliğin farkına hemen varıyorlar. RX'in yeni koltuk tasarımı yolcularına sadece yüksek bir konfor değil, ayrıca sürüş esnasında kusursuz bir destek sağlıyor. Alçaltılan ön sıra koltuklar daha iyi bir baş mesafesi ve oturma pozisyonu getiriyor. 


Dördüncü jenerasyon RX, iç ve dış tasarımda yapılan kapsamlı yenilikleri, verimli ve performanslı motorlar ile tamamlıyor. 2 farklı motor seçeneği sunan Yeni RX'de, RX 200t (2.0 litre turbo beslemeli dört silindirli motor, 6 ileri otomatik şanzıman) ve RX 450h (3.5 litre V6 hibrit, elektronik kontrollü ECVT) versiyonları bulunuyor. Aynı zamanda dört çeker sürüşe sahip hibrit modellerde yer alan E-Four arkadan itişli elektrik motoru, virajlarda gerçekleştirilen hızlanmalarda daha çabuk ve geliştirilmiş hızlanma tepkileri getiriyor. Verimlilik ve güç konusunda dikkat çeken Lexus'un hibrit modeli RX 450h, 262 HP ve 335 Nm tork üreten 3.5 litre V6 motora sahip. Hibrit güç ünitesiyle kombine edildiğindeyse toplam güç 313HP'ye çıkıyor. Yüksek performansına karşın RX 450h'nin ortalama yakıt tüketimi 5.2 It/100 km ve CO? emisyonu ise yalnızca 120 g/km. 


Yeni Opel 


GRANDLAND >X 


* 360 Kuşbakışı Çevre Görüş Sistemi 


* İntelliGrip Antipatinaj Sistemi 


* 1652 lt'ye Varan Bagaj Hacmi” 


> yi , 


*1s0 3832'ye göre, arka koltuklar yatırılmış olarak, tavana kadar tamameri dolu hâcimdir. 
in Araçta görülen donanım ve ekipmanlar Türkiye paketlerinde farklılık gösterebilir veya opsiyonel olarak surla, Ee GELECEK HERKESİNDİR | 


« Grandland X'in ortalama yakıt tüketimi 4,3 ile 5,5 1/4100 km arasında, CO; emisyon değerleri ik e direktifine göre, 114/127 gikm arasındadır. . y 


A'DAN Z'YE... 


MASERATI 


İtalyan lüks otomobil markası Maserati'nin ilk SUV modeli Levante, kışkırtıcı tasarımı ve güçlü motorları ile premium SUV segmentine damga vuruyor. 


dını hafif esintiden ansızın şiddetli bir fırtınaya dönüşebilen bir Akdeniz rüzgarı olan Levante'den alan Maserati Levante, net ve akıcı yüzeylerden oluşan tasarımıyla Maserati markasını ve onun İtalyan karakterini çok iyi yansıtıyor. Arka kısma damgasını vuran eğimli arka cam ve aerodinamik hatlar ise tipik yüksek performanslı spor otomobil unsurları olarak dikkat çekiyor. İç mekân tasarımı ise Maserati'nin geniş araçlarından esinlenilerek oluşturulmuş ve Levante'nin 
SUV karakteri ile uyumlu olan bir dizi yenilikçi çözümleri de içeriyor. 

Maserati'nin lüks SUV'u, Türkiye'de Euro 6 egzoz emisyon normlarını yerine getiren hem benzinli hem de dizel motorlar, her modelde standart olarak sunulan yükseklik ve sertlik ayarlı havalı süspansiyon ve akıllı dört 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çeker sistemi 04 ile donatılmış olarak yollara çıkıyor. 
Maserati Ghibli ve Çuattroporte'de olduğu gibi, Levante de güçlü V6 turbo dizel motor seçeneği ile alınabiliyor. 3.0 litrelik motor 
ünitesi 27/5 HP güç ve 600 
Nm tork üretiyor. 275 HP'lik dizel motorlu Maserati Levante, 0-100 km/s hızlanmasını 6.9 saniyede tamamlarken, 230 km/s'lik son hıza erişiyor. Maserati 
Levante'nin Ferrari tarafından üretilen 3 litrelik 350 
HP'lik benzinli motoru ise düşük yakıt tüketimiyle beraber çok etkileyici bir sürüş deneyimi ve Ferrari'den tanıdık olduğumuz eşsiz bir ses sunuyor. Motor, 1750 devir- 
den 5.000 devire kadar 500 
Nm tork üretebiliyor. Bu V6 motor ile donatılan Levante 
O'dan 100'e sadece 6 saniyede ulaşırken, maksimum 251 
km/s'lik son hıza ulaşabiliyor. 


azda, Japon otomobil üreticisinin Avrupa'da en çok satılan modeli olan tamamen yenilenen Mazda CX- 
5'in motor 2017 Temmuz ayında Türkiye'de 4X4, otomatik şanzıman ve 2.0 
litre SKYACTIV-G motor ile piyasaya sundu. Kompakt 
SUV, yenilikçi ve çekici Mazdaların diğer bir yeni nesline öncülük ediyor. 
201e'de, dışa dönük CX-5 nesli, SKYACTIV Teknolojisi ve KODO Tasarımına sahip olan dikkate değer çeşitlilikte araçların 
Avrupa'da piyasaya sürülmesine yol açtı. Şimdi, tamamen yenilenen CX-5, 
Mazda'nın halihazırda ya- 


Temmuz ayında Türkiye'ye giriş yapan yepyeni Mazda CX-5, 194.750 yüz TL'ndan başlayan fiyat etiketine sahip. 


kıt verimliliği, sürüş keyfi, ödüllü üstdüzey görünüm ve en üst düzey güvenlik özelliklerinin hepsini bünyesinde barındıran Mazda ürün ailesinde çıtayı bir üst seviyeye taşıyor. Yeni 
CX-5 Avrupa'da Mayıs ayında satışa sunuldu ve üretimi Japonya'da Aralık ayında başladı. Bugüne kadar Mazda 1.5 milyondan fazla CX-5 sattı. Bu model şu anda küresel satışların 9625'ine sahip olmakla beraber dünyanın birçok yerinde 90'dan fazla ödül kazandı. Mazda 
CX-5 Power Sense donanım paketi ile satış fiyatı 194.750 TL. 


www.kia.com.tr 


Yeni KIA Niro, 100 km'de sadece 3.8 It yakıt tüketen üstün hibrit teknolojisiyle, SUV sınıfındaki tüm rakiplerini geride bıraktı. 
N Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yeni Niro, sizi bekliyor. 
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Rekortmen Niro'nun çarpıcı özellikleriyle tanışın. 
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The Power to Surprise 


Sınıfının En Geniş SUV'u Kablosuz Telefon Şarjı Elektrikli Koltuklar 3.8L/100 km Yakıt Tüketimi 


5 YIL ven 


150 BİNKM 


N. ÇCelikMoror Gl Gi (Gİ) /kiaturkiye blog.kia.com.tr 


Birleşik yakıt tüketimi 3,8 L/100 km, CO, emisyonu 88 g/km'dir. Ortalama yakıt tüketimi ve CO, emisyonu, aracın jant boyutuna göre farklılık gösterebilir KIA binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren, toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. Görseldeki araç ile satışa sunulan araç arasında farklılık bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için kia.com.tr 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tandart olarak konforlu bir süspansiyonla donatılan 
GLA'da, AMG tasarım konseptiyle birlikte isteğe bağlı olarak daha alçak bir sportif süspansiyon sunuluyor. Yine isteğe bağlı olarak sunulan Off-road-konforlu süspansiyon ise 30 mm daha yüksek bir gövde sağlıyor. Artan yerden yükseklik arazi şartlarında daha rahat hareket etme imkânı ve daha yüksek bir oturma pozisyonu sağlarken araç etkileyici bir Off-road görünümüne de kavuşuyor. 

Sınıfının en zengin motor çeşitliliğini sunan GLA'nın 


Mercedes-Benz GLA sportif ve dinamik tasarımı, kullanım kolaylığı ve kapsamlı kişiselleştirme seçenekleriyle fark yaratıyor. 


baz versiyonu 109 HP'lik Mercedes-Benz GLA 180 dile başlıyor ve 381 HP'lik Mercedes-AMG GLA 45 4MA- 
TIC modeline kadar uzanıyor. 
Ürün gamına eklenen GLA 
200 bir diğer versiyon olarak 
ürün gamını tamamlıyor. 156 
HP'lik motoruyla son derece çekici bir alternatif olan bu versiyon, sunmuş olduğu performansın karşılığında sınıfının en tutumlu versiyonlardan birisi. GLA'nın 1.6 
litrelik 156 HP gücündeki versiyonu 206.400 TL'lik başlangıç fiyatı ile kullanıcılarla buluşuyor. 


MERCEDES 


Mercedes-Benz GLC 2008 yılından bu yana tüm dünyada 650.000 
adetten fazla satılan GLK modelinin yerini alarak çıtayı yükseltiyor. 


eni GLC'nin tasarım felsefesi, “duyusal saflık felsefesi” ve klasik off-road görüntüsünü biraraya getiren modern bir estetik anlayışını temel alıyor. GLC'nin karakteristik ön yapısı, üç boyutlu radyatör ızgarası ve merkeze yerleştirilmiş Mercedes-Benz yıldızı, yeni ve başarılı tasarım hatlarını ortaya seriyor. GLC'nin iç mekânındaki yeni tasarım tarzı ise dinamik sportiflik ile modern lüksü yeniden yorumluyor. Yolcular için oturma alanı ve bagaj kapasitesindeki artış da daha fazla kullanım alanı sağlıyor. Bagaj kapasitesi 80 ila 100 litre arası arttırılan yeni GLC, tüm koltuklar kullanımdayken toplamda 580 litreye ulaşan taşıma hacmine sahip. 

Yeni GLC'de çelik yaylar ve değiş- 


ken sönümleme sistemiyle standart olarak sunulan AGILITY CONTROL ve yanı sıra AR BODY CONTROL çok körüklü havalı süspansiyon özelliği ile sürüş konforu ve keyfi en üst seviyede sunuluyor. Yeni GLC, “Akıllı Sürüş" konseptinin bir parçası olarak C- , E- ve 5-Serisi araçlarda sunulan üstün teknolojik sistemler ile konfor ve güvenliği en üst seviyeye taşıyor. Yeni Mercedes-Benz GLC, 2,0 litre hacminde 211 BG gücündeki benzinli motoru ile GLC 250 4MA-TIC, 2,1 litre hacminde 170 BG gücündeki dizel motoruyla GLC 
220 d 4MATIC ve 2,1 litre hacminde 204 BG gücündeki dizel motoruyla GLC 250 d 4MATIC olmak üzere 3 farklı versiyonuyla Türkiye'de pazara sunuluyor. 


TOYOTA 


İYİNİN DE İYİSİ 


TOYOTA HYBRID 


Auris 
Touring Sports 


C-HR Hybrid Auris Hybrid Yeni Yaris Hybrid 


RAV4 Hybrid Yeni Prius 


En geniş hibrit model seçeneğine sahip Toyota, 10 milyondan fazla hibrit satışıyla dünyanın geleceğini değiştirdi. 


Şimdi sıra Türkiye'de! 


OR KODU OKUTUN, 
HİBRİT TEKNOLOJİSİNİ 
YAKINDAN TANIYIN. 


Yukarıdaki modellerin CO, salımı 82-118 gr/km ve birleşik yakıt tüketimi 3,6-5.1 It/100 km değerleri arasındadır. 
toyotahibrit.com 0 0 © toyota.com.tr 


Crossover i segmentinin 


ae 


ashgai ile birlikte hayatımıza giren crossover segmenti, müşteri geri bildirimleri ve tüketici araştırmaları doğrultusun- da yapılan ar-ge çalışmalarının bir sonucu. Bu segmentin öncüsü olan ve 10 yıl- dan beri SUV liderliği bırakmayan Çashgai lider duruşunu daha da güçlendirecek yeniliklerle bir kez daha müşterilerinin kalbini kazanmaya hazır. C-SUV segmentinde inovasyon kavramını yeniden tanımlayan ve Nissan Intelligent Mobility özelliklerini bünyesinde bulunduran Çashgai'nin mevcut donanımlarına ek olarak gelen konfor öğeleri de ürün gamını güçlendiriyor. 

Segmentinin öncüsü ve lideri Çashgai, yenilenen yüzü, eklenen donanımları ve 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yeni premium iç mekânı ile pazardaki gücünü pekiştirecek olan yeni Çashgai, sürüş performansı ile de göz dolduruyor. 
SUV araçların konforunu, hatchback araçların dinamizmi ve tutumluluğuyla birleştiren Çashgai; yeni teknolojilerle yolculuğu konforlu ve güvenli kılmayı sürdürüyor. 

Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni Çashgai, tamamen yenilenen ön yüzüyle daha dinamik ve sportif bir görüntüye kavuşurken iç tasarımda yapılan geliştirmeler ile daha Premium bir kimlik kazandı. 

Nissan'ın “Premium Dinamizm” olarak adlandırdığı yeni çağdaş görünüme kavuşan Çashgai'nin ön yüzünün merkezinde Nissan amblemini çerçeveleyen yeni 'V-motion' ızgarası yer alıyor. 

Ön tamponla bütünleşen yeni 'V formlu heybetli ön ızgara, bumerang formlu LED gündüz farlarıyla tamamlanıyor. 
Yeni farlar, araç hızı ve direksiyon açısı ile birlikte çalışan ve viraj içini aydınlatan Adaptif Far Sistemiyle desteklenerek gece ve gündüz sürüş güvenliğini Üst seviyeye çıkarıyor. 

Yenilenerek dikdörtgen bir forma kavuşan ve ön tamponun alt köşelerine entegre edilen ön sis farları ise en çok tercih edilen donanım seviyelerinden biri olam Tekna'dan itibaren standart olarak sunuluyor. 

Çashgai'nin yenilenen arka tamponu, 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çizgileri ve farlarıyla daha modern bir yapı kazanırken bumerang formlu, 3D aerodinamik efekti verilmiş arka farlar dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor. Sürtünme katsayısında küçük bir iyileştirme elde etmek adına farlarda yapılan bu değişiklikler yakıt tüketimi maliyetini düşürüyor. İç kısmı eskisinden daha koyu olan farları ve köpek balığı sırtı anteni Çashgai'nin arka tasarımda sahip olduğu diğer yenilikler. 


İÇ TASARIMDA KONFOR VE FERAHLIK 

Nissan Çashgai'deki yenilikler sadece dış tasarımla sınırlı değil. İç mekânda da kalite vurgusunu güçlendiren bir dizi güncelleme gerçekleştirildi. Sürücü odaklı iç tasarımında konfor ve ferahlık sunan yeni Çashgaâi, ileri teknoloji donanımları ve kaliteli ekipmanları ile yolculuğu keyifli hale getiriyor. 

Nissan'ın yeni modellerinin tasarımını yansıtan ve tüm Çashgai versiyonlarında standart olarak sunulan deri yeni direksiyon ilk bakışta dikkat çekiyor. 

Çashgai'nin kullanıcılar tarafından en beğenilen özellikleri arasında yer alan konforu, yumuşak yeni nappa deri kaplama ve elektronik kontrol özelliklerine sahip koltukları ile bir üst seviyeye çıkıyor. Isıtma özelliği bulunan ön koltuklar, arkası çizilmeye karşı dayanıklı yeni yüzü ve arka koltuklarda seyahat eden yolculara daha geniş alan bırakan yeni tasarımı ile sunuluyor. 

Her sürücünün oturma pozisyonuna uygun ayarlamaya olanak tanıyan koltuklar, yan aynaların pozisyonuna bağlı olarak iki oturuş şeklini kaydedebilen koltuk hafızası fonksiyonunu içeriyor. Koltuğun alt kısmından kontrol edilebilen bu özellik Platinum Premium Pack ile gelen bir başka yenilik olarak öne çıkıyor. 
Çashgai'nin geniş iç mekânı, sunduğu pratik depolama çözümleri ile kalabalık aileler için hayatı kolaylaştırıyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1598 litreye kadar yükselebilen bagaj, standart kullanımda 430 litrelik kapasite 


sağlıyor. Yeni Çashgai, tamamen yenilenen Bose ses sistemi ile yüksek kaliteli bir müzik keyfi sunuyor. 

Nissan'ın yeni Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan yeni Çashgai'deki öne çıkan yenilik park esnasında çarpmaları önleyen akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi. Sistem, kör noktalardan veya köşelerden yaklaşan araçlara karşı ya da araç hareket halindeyken park etmiş başka bir araca yaklaşırsa sürücüyü sesli ve görüntülü olarak uyarma özelliğini taşıyor. 


KARBON EMİSYONUNDA SINIFININ LİDERİ Yeni Çashgai'de benzinli ve dizel motor seçenekleri, altı ileri manuel veya X-Tronic şanzıman seçenekleriyle ve 2 veya 4 çekiş opsiyonuyla sunuluyor. Yalnızca 99g/km CO? emisyonu ve 3,8lt/100km'lik bir yakıt ekonomisi ile segment lideri olan 1.5 litrelik 110PS dizel motorlu seçenek öne çıkıyor. Diğer öne çıkan motor ise 130PS motor gücü ile segmentin en güçlüsü 1.6L dizel X-Tronic motoru. Yeni Nissan Çashgai 100.215 TL'den başlayan fiyat etiketi ile liderliğini güçlendiriyor. © 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ış tasarım detaylari 

yeni özelliklerle iç mekan kalitesi artirz lirken sürüş güvenliğini destekleyen bir dizi yeni teknolojiler devreye alındı. Ayrıca yeni X-Trail ile 7 koltuk seçeneğine ek olarak 5 koltuk seçeneği de ürün gamına dahil oldu. Rekor kıran Nissan X-Trail ABD pazarındaki Rogue satışları da dahil 
2016 mali yılında gerçekleştirdiği 766 bin 
adetlik satış performansıyla dünyanın en popüler SUV modeli oldu ve bütün rakiplerini geride bırakmayı başardı. 


HEYECAN UYANDIRAN 

YENİ DIŞ TASARIM 

Belirgin ve karakteristik çizgileri, vurgulu çamurluk ağızları ve akıcı zarif hatlarıyla dikkat çeken Nissan X-Trail her i zaman heyecan uyandıran kaslı bir görünümle beğeni topluyor. Bütün bu karakteristik özellikleri korunan yeni Nissan X-Trail, kalite algısını arttıran ve daha da dinamik hissettiren detaylarla yenilendi. Öntamponla bütünleşen yeni “VW formlu heybetli ön ızgara, daha geniş bir tasarım ortaya koyarak, dinamik ve heyecan uyandıran bir görünüm sergiliyor. Krom ve siyah plastikle şekillenen ön ızgara X-Trail'in gövde rengiyle kontrast oluşturarak ön plana çıkıyor. Heybetli ön ızgaranın tasarımını devam et- i z tiren yeni ön farlar yeni bumerang ” formlu gündüz farlarıyla tamamlanıyor. 
veskyPaı Design Pack donanım sevialdik yelerinde halojeri farlara yer verilirken ğ Platinum donanım seviyesinde BIi-LED Far Sistemi devreye giriyor. 

“Yeni X-Trail'de BI-LED Far Sistemi, araç tv direksiyon açısıile birlikte çalışan 


vi ini aydınlatan Adaptif Far Siseri ekleniyo N nile e yuvarlak yerine dikdört- 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farları tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Yine yenileme operasyonu kapsamında arka stop grupları da elden geçirildi ve LED teknolojisiyle modernize edildi. 


KONFOR VE KALİTE YAN YANA 

Nissan X-Trail'deki yenilikler sadece dış tasarımı kapsamıyor. İç mekanda kalite algısını daha da arttıran bir dizi güncelleme gerçekleştirildi. Nissan'ın yeni modellerinin tasarımını küresel olarak yansıtan ve tüm X-Trail versiyonlarında standart olarak sunulan yeni direksiyon ilk bakışta dikkat çekiyor. D formlu alt kenarı düz direksiyon simidi giriş-çıkışları kolaylaştırırken aynı zamanda daha sportif bir his ve görünüm sunuyor. 
Beş veya yedi koltuk olmak üzere iki farklı koltuk düzenine sahip olan Nissan X-Trail'in Platinum donanım seviyesinde deri döşeme standart olarak sunulurken şekilleri güçlendirilen koltuklar vücudu daha fazla kavrıyor. Mevcut X-Trail'de sadece ön koltuklarda sunulan koltuk ısıtma sistemi, yeni X-Trail'de ikinci koltuk sırasında da (3. Koltuk sırası hariç) Platinum donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor. 

Nissan, premium ses sistemi geliştiricisi Bose işbirliği ile Platinum donanım seviyesinde yüksek kaliteli bir ses sistemi sunuyor. 


YENİ HAREKET SENSÖRLÜ 

BAGAJ ERİŞİMİ 

X-Trail'in en üst iki donanım paketinde elektrikli bagaj kapağı standart olarak sunuluyor. Bu özellik yenilenen X-Trail ile birlikte hareket sensör özelliği ile 


taya çıkıyor. 
meler sayesinde beş koltuklu versiyonlarda 500 litre olan bagaj hacmi 565 

litreye ulaşırken, yedi koltuklu versiyonların bagaj hacmi (445 litre) değişmedi. - Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi 1.996 litreye kadar ulaşabiliyor. 
Nissan Intelligent Mobility Teknolojileri Yenilenen X-Trail'e yeni Nissan Intelligent Mobility teknolojileri eklendi. Geri manevra yaparken veya.park yerinden çıkarken oluşması muhtemel kazalarin il önüne geçmek için ilk kez Arka Çapraz Trafik Uyarısı sunuluyor. Yaklaşan bir tehlikeye rağmen sürücünün manevrasını sürdürmesi halinde sistem sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor. 
Yenilenen Nissan X-Trail; Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Yorgunluk Algılama Sistemi, Akıllı Park Yardımcısı, Akıllı Çevre Görüş Sistemi ve Şerit Takip Sistemigibi teknolojilerle sürüş güvenliğini desteklerken, ailelerin en iyi yol arkada- e şı olmaya devam ediyor. 


GÜVENLİ, KONFORLU VE 

VERİMLİ BİR SÜRÜŞ 

Nissan, otoyol, şehirlerarası yollar ve şehir içi olmak üzere her tür sürüş koşulundasgüvenli,-konforlu ve verimlibir sürüşvaat ediyor. X-Trail, yüksek verimlilik seviyesine sahip 130 HP gücünde 1,6 litrelik dizel motor seçeneği sunu” yor. Motor seçenekleri manuel şanzı man dışında X-Tronicotomatik şanzı manla da kombine edilirken önden kişli versiyonlar dışında dört tekerlekten çekiş seçeneği de bulunuyor. © ” . 
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Nissan'inB-Crossover segmentinin yaratıcısı Juke, güncel versiyonu ile-sınıfının trend belirleyicisi olmaya devam ediyor. 
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issan'ın spor bir otomobil ile SUV konforunu birleştirerek oluşturduğu yeni Juke modelinin dizaynı yenilenen tasarımı ve özellikleriyle göz kamaştırıyor. Nissan Juke kendine özgü stili, üst düzey güvenlik özellikleri, eğlenceli ve değişken sürüş dinamikleri ile B-Crossover segmentine bir kez daha damga vuruyor. 

Cesur ve farklı tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Juke, spor görünümüyle birleştirdiği crossover dayanıklılığı ile dizayn ikonu olmaya devam ediyor. Nissan dizayn ekipleri tarafından en ince detaylarına kadar özen gösterilerek tasarlanan Yeni Nissan Juke, yenilenen far yapısıyla Nissan'ın imzası niteliğindeki “bumerang” çizgisini taşıyor. Aracın ön kısmı yenilenen “VW şeklindeki ön ızgarasıyla güçlü duruşunu sergilerken, yenilenen ön tampon bu güçlülüğü pekiştiriyor. LED gündüz farları ve Xenon far opsiyonuyla görüş kalitesini artırıyor. Çevre Görüş Kameralarının yer aldığı yan aynalar, entegre edilmiş LED sinyal lambalarıyla şıklığınızı ve konforunuzu artırıyor. Daha agresif görünüm kazanan arka tampon, bumerang şeklindeki arka LED stop lambalarıyla özellikle gece sürüşlerinize ayırt edici bir şıklık katıyor. 

Yeni Nissan Juke'un Special Edition versiyonunda sunulan kırmızı, siyah, sarı ve beyaz aynı dış ve iç renk seçenekleri kullanıcıların yaşam alanlarında kendi dokunuşlarını eklemesine olanak sağlıyor. Spor iç döşemenin bulunduğu bu versiyonda 18 inçlik alüminyum alaşım jantlarda yeni Juke'un sportif tarzını yansıtıyor. 
Orta konsolu, kapı detayları, vites dikişleri, düz viteslerde vites topuzu, direksiyon dikişleri, koltuk döşemesi ve gösterge siperliği dikişleri renklendirilerek kişiselleştirme seçeneği sürücüye enerji katıyor. Yeni Juke modelinin ayrıca iç mekanda havalandırma kapaklarına ilaveler, dikiz aynasına renklendirmeler yapılabilinirken, dış görünümde de ön ve arka tampon bitimleri, yan ayna kapakları, ön far kaplamaları ve 18 inçlik kişiselleştirme jantları da renklendirilebiliyor. 
Yeni Nissan Juke'un 1.2 litre DIG-T benzinli motoru, 115P5 (85Kw) güç ve 190 Nm tork 


üretiyor. Düşük ağırlığı, Stop/Start özelliği ve daha verimli yakıt tüketimi sayesinde sürdürülebilir ve ekonomik bir performans sergileyen 1.2 DIG-T motor seçeneği aynı zamanda 129g/km CO? emisyonu ile daha çevreci ve ortalama değerlerde (şehir içi ve şehir dışı) 5,6litre/100km yakıt tüketimiyle 
ekonomik bir duruş sergiliyor. 1.5 litrelik 110 
HP gücündeki dizel motora manuel vites kutusu eşlik ederken bir diğer motor seçeneği olan 1.6litrelik 117 HP gücündeki benzinli motor CVT (otomatik) şanzımanla kombine edilebiliyor. Nissan Juke üstün donanımları ile 85.705 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcı ile buluşuyor. 


A'DAN Z VE... 


OPEL 


Yeni &randland X modern, dinamik hatlar, havalı SUV görünümü ve yükseltilmiş oturma pozisyonuile Opel'i payı her geçen 

gün büyüyen SUV segmentinde temsil etmeye hazır. 


randland X tüm yol koşullarında güvenli sürüş vaat ediyor. Opsiyonel olarak sunulan elektronik IntelliGrip Çekiş Sistemi ile bu güvenliği daha da artırmak mümkün. Sürücü sistemi kullanarak beş farklı sürüş modu arasından tercih yapabiliyor. Sonrasında sistem, otomatik olarak ön tekerleklere tork dağılımını, vites değişim noktalarını ve gaz tepkisini koşulların gerektirdiği şekilde otomatik ayarlıyor. 
Böylece Grandland X kar, kum, çamur ya da ıslak zemin gibi zor koşullarda dahi etkili yol tutuşu sağlıyor. 

Ayrıca Grandland X yolculuğu daha konforlu ve güvenli hale getirmek için de gerekli ultra modern destek sistemlerine de sahip. Yaya tespit ve acil fren destekli ön çarpışma uyarı sistemi, Sürücü yorgunluk tespit sistemi, Gelişmiş park desteği bu özelliklerden sadece birkaçı. Opsiyonel olarak sunulacak Otomatik Cruise Control sistemi ise seçilen hızda önde seyreden otomobille belirlenen mesafeyi koruyabiliyor ve gerek olduğunda aracı tümüyledurdurup tekrar hareket edebiliyor. 
Üstün güvenlik sistemleri sayesinde Grandland X Euro NCAP'ten de beş yıldız almayı başardı. 

Canlı sürüş performansına ek olarak 


Grandland X'in zarif tasarımı yüksek kaliteli ve ferah iç mekanı ve sunduğu bilgi-eğlence teknolojileri genel havaya önemli katkılarda bulunuyor. 
Markanın “Heykelsi Tasarım Alman Mühendisliği ile Buluştu” şeklinde özetlediği tasarım felsefesini yansıtan Grandland X'in alt kısmındaki SUV tipi kaplamaları off-road yeteneğine de Vurgu yapıyor. Aracın yan tarafındaki diğer Opel'lerde de görmeye alışık olduğumuz keskin bıçak hatları Grandland X'in bir Opel olduğunu net şekilde vurguluyor. Opsiyonel olarak sunulan siyah tavan ise müşterilere aracını kişiselleştirme imkanı veriyor. Arka tarafta ise, geniş duruş, gümüş rengi korumalar ve ince LED stop lambaları- ile yeni modelin sportif ve kaslı görünümüne katkı sağlıyor. 

2.675 mm'lik aks aralığı sayesinde Opel'in yeni Kompakt SUV'si iç mekanda yolcularına geniş bir iç mekan sunuyor. 514 litre (koltuklar yatırıldığından 1.652 litre) bagaj hacmi ise cömert bir taşıma kapasitesi sağlıyor. Otomatik açılıp kapatılabilen bagaj kapağı ise Grandland X iki donanım seviyesi, 1.2 
litrelik 130 HP benzinli ve 1.6 litre 120 
HP'lik dizel seçeneği ile 136.900 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. 


Opel Crossland X, çiftrenkli yapısı ve havalı SUV görünümü ile 

B segmentindeki iddialı sportif 
Mokka X'e eşlik ediyor. 


psiyonel olarak dört çeker özelliği ile gelen Opel Mokka X ile karşılaştırıldığında yeni Crossland X, ufak boyutları ile şehirde kendini buluyor, ama aynı zamanda organik çiftliğe alışverişe gitmeye ya da örneğin Bozcaada'da kısa bir tatil kaçamağı için çok uygun. 4,21 metrelik uzunluğu ile Astra'dan 16 cm daha kısa, ancak 
10 cm daha yüksek. Böylece otomobilde 
seyahat edenler yüksek oturma pozisyonundan faydalanabiliyor ve kusursuz çevre görüşü elde ediyorlar. Opsiyonel olarak sunulan panoramik cam tavan ferahlık hissini daha da artırıyor. 

Ayrıca, Opel'in yeni modeli günlük sürüşü daha da konforlu, rahat ve kolay kılan yenilikler ile gelecek. Full LED farlara sahip sürüşe duyarlı geliştirilmiş ön farlar(AFL), head up display ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, geliştirilmiş park desteği sistemi, yaya tespit 


özellikli ön çarpışma uyarı sistemi, otonom acil fren sistemi, üç seviyeli sürücü yorgunluk sistemi, şerit takip sistemi, hız tabelası takip sistemi ve yan kör nokta uyarı sistemleri sadece birkaç örnek. Yeni Crossland X aynı zamanda Opel'in standartlarına uyumlu şekilde Apple CarPlay ve Android Auto destekleyen geniş 8 inç'e kadar opsiyonel olarak alınabilen renkli dokunmatik ekranlı IntelliLink bilgi-eğlence sistemine de sahip. 

Ön tarafta seyahat eden yolcular Opel'in ödüllü AGR sertifikalı ergonomik koltuklarının keyfini sürebilecekler. Crossland X arka koltukları katlamadan elde edilen 4101litrelik bagaj hacmi ile de segmentinde öncü konumda. 

Elbette, olağanüstü bağlantı özellikleri, manuel ve otomatik vites seçeneklerine sahip benzinli ve dizel gibi geniş motor seçenekleri rahatlatıcı bir yolculuk için tek 


başına yeterli değil. Çarpıcı ferahlık hissi ve birinci sınıf ergonomik koltukları Crossland X ile uzun yolculukları keyfe dönüştürüyor. Dahası Crossland X sağladığı yüksek konforda kendisini gösteriyor, kaydırılabilen arka koltukları aynı zamanda katlanabiliyor. 60'a 40 katlanabilen koltuklar, 150 mm geriye de kaydırılıp arka koltukta seyahati daha konforlu hale getirebiliyor. Opel Crossland X1.6 litrelik dizel (99 HP) ve 1.2litrelik benzinli (82 HP ve 
110 HP) motor seçenekleri ile 96.400 
TL'den başlayan fiyat etiketine sahip. 
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UPE 


Mokka X ile beraber 
Opel, ürünlerinde ilk kez anılmaya başlayan 
“X” geleneksel gövde tasarımlarına 

göre daha cesur, 

daha maceracı ve dayanıklı bir 

karakteri vurguluyor. 
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okka X bir önceki modelin önemli özelliklerini korurken bunların üzerine yeni geliştirmeleri de bünyesine ekledi. Yeni Mokka X'inön görünümü Opel'in gelecek tasarım stratejisine uyumlu şekilde, kanat şekilli ön ızgara ve çift kanat şekilli LED gündüz farlarıyla bütünleşiyor Ön tampon daha geniş, sağlam ve kaslı bir duruş sergiliyor. Arka tarafta da bu duruş devam ediyor. Yan taraf ise bir önceki modeldeki sportif ve kaslı yapısı korunarak Opel imzası olan bıçak sırtı çizgisi ile devam ediyor. İçeride ise yeni Mokka X işlevsellik ile macera tutkusunu bir araya getiriyor. 
Yeni Opel Astra'nın başarıların- dan ilham alan yatay gösterge paneli ferahlık hissini artırıyor. 
Yeni Mokka X'de yeni nesil iki IntelliLink bilgi-eğlence sistemi bulunacak. IntelliLink Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla akıllı telefon dünyasını otomobile taşıyor. 

Sınıfındaki en bağlantılı otomobillerden biri olmasının yanı sıra Mokka X en rahatlarından birisi olduğunu da iddia ediyor. Çoğu 


Opel modelinde olduğu gibi sınıfında tek AGR sertifikalı koltuklarıile uzun mesafe sürüşlerini de arazi sürüşleri kadar keyifli hale getiriyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra yeni Mokka X bir konfor özelliğine daha sahip: Anahtarsız açma ve çalıştırma. Sürücünün anahtardaki kilit açma tuşuna basmasına gerek yok, anahtarı sadece cebinde ya da çantasında taşıması yeterli. Kapı kolu üzerindeki küçük tuşa bastığında kapılar otomatik olarak açılır. Motoru çalıştırmak için de aynı şekilde tek tuşa basmak yeterli. 

En son teknoloji Opel Eye ön kamera, trafik işaret takibi, şerit takip uyarısı, takip mesafesi göstergesi ve LED yansımalı uyarı göstergesi-RLAD ile ön çarpışma uyarı sistemlerini destekliyor. 
Yeni Mokka X Enjoy, Design ve Excellence donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor ve 1,4 ile 1,6 litre arasında benzinli ve dizel motor yelpazesine sahip olacak. 
Yeni Mokka X'in fiyatı, benzinli modellerde 106.600 TL'den dizel 
modellerde ise 123 bin 100 
TL'den başlıyor. 
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 iohatilan Yeni SUV 
— Peugeot 5008 


eugeot 5008 gerçek bir SUV olduğunu hemen hissettiriyor. Bir otomobili SUV yapan bütün nitelikleri bünyesinde barındırıyor: yatay ve uzun motor kaputu, dik ve yüksek burun tasarımı, şişkin çamurluklar ve yüksek omuz çizgisi ile gösterişli görünüyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan tavan raylarıyla birlikte 1,54 metrelik yükseklik ise bu yapıyı destekliyor. 
Yeni SUV Peugeot 5008, profilden bakıldığında güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Önden bakıldığında geniş radyatör ızgarası krom yüzeyiyle gösterişli bir görünüm sergilerken, parlak siyah şeridi ve 'aslan pençesi'formundaki LED arka stop lambaları ise karakteristik Peugeot SUV özellikleri olarak öne çıkıyor. 

Peugeot 5008'in yenilikçi ve fütüristik Peugeot i-Cockpit'in en yeni ve güncel hali sürücü ve beraberindeki yolculara benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, konsola entegre 8 inç büyüklüğündeki dokunmatik 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ekran ve 10,3 inç büyüklüğündeki dijital head-up display gibi özelliklerle yeni Peugeot i-Cockpit© üstün grafikleri ve şık animasyonlarıyla sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Dokunma hassasiyeti yüksek ekran sürücünün ihtiyacı olan bilgileri hızlı ve okunması kolay bir görünümle ekrana yansıtıyor. Sürücü bu ekran üzerinden: radyo, klima, uydu navigasyon, araç ayarları ve telefon gibi bilgilere kolaylıkla erişebiliyor. Kalite, i-CockpitR Amplify ile sunulan kokularda da kendini gösteriyor. 
Yeni Peugeot 5008 SUV, 2,8 metrelik dingil mesafesiyle Compact SUV pazarınında öne çıkıyor. 4,64 metre uzunluğu ile kompakt boyutlar ortaya koyan Yeni Peugeot 
5008 SUV; Yeni SUV Peugeot 3008'den 19 
cm ve bir önceki 5008 versiyonundan ise 
11 cm daha uzun. Söz konusu boyut ve 
gövde orantılarıyla kompakt dış boyutlar ortaya koyan Yeni SUV Peugeot 5008 buna karşın sürücü ve beraberindeki yolculara son derece geniş bir yaşam alanı su- 


nuyor. Boyut artışına paralel olarak ikinci koltuk sırası O mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor. Aracın optimize edilen mimarisi sunulan paketin sadece bir parçasını oluşturuyor. Sınıfındaki en geniş bagaj hacmini sunan Yeni SUV Peugeot 5008'in yedi koltuklu kullanımda 780 litre VDA olan bagaj hacmi beş koltuklu kullanımda 1060 litreye kadar çıkıyor. İkinci koltuk sırasındaki her biri uzunluk ve sırtlık eğimi ayarlı üç adet bağımsız katlanabilir koltuk son derece pratik bir şekilde katlanabilirken, üçüncü sıradaki bağımsız iki adet koltuk sadece katlanmakla kalmıyor aynı zamanda sadece 11 kg ağırlığı ve pratik mekanizmasıyla zahmetsiz bir şekilde sökülebiliyor. Üçüncü sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 39 litre ek bagaj hacmi yaratılmış oluyor. 

5008'in Türkiye'de tercih edilebilen ikisi benzinli ve ikisi dizel olam motor seçenekleri, Peugeot'un 6 ileri vitesli EAT6 otomatik şanzımanı ile kombine ediliyor. 


Giriş seviyesindeki 130 HP gücündeki benzinli 1.eL PureTech motor altı kademeli otomatik şanzımanla (120 g/km CO2) kombine ediliyor. 
Bir diğer benzinli motor ise GT-Line donanım seviyesi ile tercih edilebilen 165 HP gücündeki 1.6 L THP turbo beslemeli ünite... Dizel cephesi 120 HP gücündeki 1.6L BlueHDi ile devam ediyor. Bu motor seçeneğinin de daha verimli 120 HP gücündeki 1.6L BlueHDi motor otomatik şanzıman eşliğinde 112 g/km CO? 


salınımı gerçekleşiyor. Dizel ürün gamının 
tepe noktasını oluşturan 2.0L BlueHDi 180 
HP'lik versiyonda ise otomatik şanzımanla 
(124 g/ km CO2) kombine ediliyor. 

Yeni SUV Peugeot 5008 sahip olduğu özelliklerle yolculuk kavramına tamamen yeni bir boyut getiriyor. Mükemmel ses yalıtımı ve konfor odaklı bir dizi özellik yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yan yükseltileriyle vücudu tamamen saran konforlu koltuklar isteğe bağlı 


olarak çok nokta masaj sistemiyle donatılabiliyor. FOCALA Premium Hİ-Fi ses sistemi yolculukları keyfe dönüştürürken, açılabilir panoramik cam tavan aydınlık ve ferah bir yaşam alanını beraberinde getiriyor. Ayrıca Android Auto, ve Apple CarplayTM uyumlu Mirror Screen fonksiyonu, akıllı telefon sesli komut desteği (Android S-Voice or Apple Siri) ve 3D navigasyon sistemi ile ileri düzeyde bağlantı imkanı da sunuyor. © 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Peugeot 3008, büyüyen SUV segmentinde gelişmiş 


teknolojisi, 


aynı potada eriten motorları ile büyük beğeni topluyor. 


017 Avrupa'da Yılın Otomobili seçilen 
Peugeot 3008, yüksek omuz çizgisi, güçlü ve keskin ön tasarımı ile rakiplerinden farklı ve heybetli bir görünüme sahip. Bu heybetli görüntüyü tamamlayan yeni ızgarası, yeni far tasarımı, 19” aluminyum alaşımlı jantları, krom detayları ve LED ışıkları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ön kısımda başlayan iddialı tasarım çizgisi, arkada aslan pençesi 3D LED stopları birleştiren parlak siyah bant ile devam ediyor. 

Yeni nesil i-Cockpit'in en önemli öğelerinden birisi olan Full Dijital gösterge paneli, segmentinde sadece Peugeot 3008'de en alt versiyondan itibaren standart olarak sunuluyor. 12,3 inç boyunda tamamen kişiselleştirilebilir animatik göstergeler, farklı bir sürüş keyfi sunuyor. Orta bölümde konumlandırılan 8 inç kapasitif ekran, kablosuz şarj, Apple Carplay gibi üst düzey teknolojik özellikler ve FOCAL müzik sistemi kabin içinde premium sürüş konforu sunuyor. 

Peugeot 3008, sunduğu tasarım, konfor ve teknolojik özelliklerinin yanı sıra gelişmiş güvenlik sistemleri ile de dikkat çekiyor. Aktif şerit takip sistemi, aktif kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi (tamamen durdurma özelliği ile), aktif güvenlik frenleme 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sistemi, yorgunluk algılama sistemi, aktif trafik işareti tanıma sistemi, güvenli takip mesafe uyarı sistemi, akıllı far sisteminden oluşan ileri sürüş destek sistemleri ile yolculuklar minimum stres, maksimum güven ve keyifle gerçekleşiyor. 

Peugeot 3008'de sunulan bir çok özellik kullanıcıların gündelik hayatlarını kolaylaştırmakla birlikte aynı zamanda daha da konforlu bir sürüş sunuyor. 3008 ile birlikte sunulan otomatik bagaj sistemi ile bagaj kapağı tek bir ayak hareketi ile açılıp kapatılabiliyor. Üst paketlerde 
sunulan deri koltuk özelliğinde ise 5 
farklı masaj seçeneği (segmentinde sadece 3008'de sunuluyor), koltuk hafızası ve ısıtma özellikleri dikkat çekiyor. 
Peugeot 3008'de, ağırlığı azaltılmış, yüksek dayanımlı, kalitesi kanıtlanmış EMP? platformu, gerçek blue teknolojisine sahip dizel BlueHDi, ödüllü Turbo PureTech benzinli motorları kullanılıyor. Tüm bu özellikler motordan gelen gücü ve torku yüksek bir verimle yola aktaran ve kullanıcıların beğenisini kazanan EAT6 tam otomatik şanzıman ile birleştiğinde sınıfının en iyi performans ve yakıt ekonomisi değerlerini sunuyor. 
Üstün donanımları ve verimli motorları ile Peugeot 3008 115.100 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip. 
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p013yılında kompakt 
SUWpazarına güçlü bir giriş yapan, seçkin Vetlinamik karakteri tüketiciler tarafından da takdir edilen 2008, 
Peügedt markasının son 


“dönemde önemli başarı 


göztergöleğider birisi. 
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013 yılında kompakt SUV pazarına 
güçlü bir giriş yapan Peugeot 2008, Peugeot Markasının son dönemde önemli bir başarı göstergesi olarak ön plana'çıkıyor. 

Peugeot 2008 başarılı performansını daha ileriye taşımak üzere SUV tasarimını güçlendirerek daha iddialı ve daha çekici bir görünüme sahip. Çamurluk korumaları, dik konumlandırılmiş yeni ızgarası ve kapı çıtaları, sağlamlığını vurguluyor. Ultimate Kırmızı gövde rengi ise yeni 2008'in gücünü ve enerjisini simgeliyor. Peugeot 2008, ürün gamına yeni katılan 'GT Line" donanım seviyesi ile segmentinin standartlarına yeni bir bakış açısı getirdi. Bu yeni donanım seviyesi, yeni özellikleri ile Yeni Peugeot 2008'e daha sportif ve daha zarif bir görünüm kazandırıyor. 

Yeni Peugeot 2008 dikkat çekici, benzersiz bir kontrol hissi sunuyor. 
Peugeot'ya özgü “Peugeot i-Cocpit” ise, 2008'in sezgisel, keskin, esnek ve 


Ze 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güvenli sürüş karakterini vurguluyor. 
Grip Control adaptif çekiş kontrol sistemi, Yeni Peugeot 2008'in farklı zeminlerde sürüş kabiliyetini ve güvenliğini artırıyor. Bu donanım Mud&Snow (Çamur ve Kar) özellikli lastiklerle birlikte sunuluyor, bu sayede kışlastiği gereksinimini de ortadan kaldırıyor. 

Yeni Peugeot 2008'de; Mirror Link sistemi üzerinde geliştirilen Mirror Screen ve Apple Carplay, geri görüş kamerası, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi ve Otomatik Park Sistemi gibi sınıfında nadir bulunan ekipmanlar da sunuluyor. Peugeot'nun ödüllü motorul.2l PureTech, 110hp versiyonu ile yeni 2008'de EAT6 tam otomatik şanzımanla birleşerek üstün bir sürüş keyfi vaad ediyor. 

Peugeot 2008, 1.2 Puretech 110Hp EAT6 Tam Otomatik, 1.6 e-HDi MT ve ETG6 olmak üzere üç farklı motor, şanzıman seçeneği ile 107.600 TL'lik başlangıç fiyatına sahip. 
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PORSCHE 


Porsche'nin en beğenilen modellerinden biri olan Cayenne'in üçüncü nesli iç ve dış tasarımı ile etkileyici bir mühendisliğe sahip. 


amamen yeniden kurgulanan Cayenne'in sunduğu gündelik kullanıma yönelik üst düzey konfora, daha da ileri seviyede bir Porsche performansı eşlik ediyor. 
Otomobilin güçlü turbo motor seçenekleri, sekiz vitesli Tiptronic 5 şanzımanı, yeni şasi sistemleri ve tümüyle bağlantılı inovatif gösterge ve kumanda konsepti, spor performans ve konforu bir üst seviyeye çıkarıyor. 

Cayenne'in dış görünüşü, 
Porsche Design DNA'sından izler taşıyan bir tasarımla zenginleştirilmiş. Bir önceki versiyona göre daha geniş olan ön hava girişleri, otomobilin performansındaki artışın işaretlerinden biri. Yeni yatay Işıklar, SUV'a duruyorken bile daha geniş ve atletik bir görünüm kazandırmış. 
Önceki versiyona kıyasla modelin bagaj hacmi de 100llitre artışla 770 litreye çıkmış. 

Porsche yeni SUV modelini, iki versiyon halinde pazara sunuyor: 6 silindirli, 3 litrelik 
turbo motorlu Cayenne 340 
hp güç üretiyor ve 450 Nm torka sahip. Pazara sürülen ikinci Cayenne modeli ise 
Cayenne 5. Bu modelin kalbinde ise çift turboşarjlı 2,9 litrelik bir V6 motor yer alıyor. 
Yeni geliştirilen bu motor 440 
hp gücünde ve 550 Nm tork üretiyor, yani önceki nesle kıyasla 20 hp daha güçlü. 


Porsche'nin SUV model serisi Macan, e.Olitrelik benzinli ve turboşarjlı dört silindir motoruyla, performansı verimlilik ile buluşturuyor. 


acan, SUV segmetinin spor otomobili olarak tanımlanıyor. Teknolojisin- den, sürüş dinamiğine ve konforuna kadar her detayında bir Porsche olduğu hissedilen Macan'ın, turboşarjlı 2 litrelik motoru 
252 HP güç üretiyor. 

Tüm Porsche modellerinin sahip olduğu ayırtedici bir özellik olarak, Macan da motor gücünü, olağanüstü sportif sürüş dinamiklerine dönüştürme kabiliyetine sahip. Bu da standart Porsche Çekiş Yönetimi 
(PTM) aktif dört çeker sisteminin, çevik bir süspansiyon ve hassas direksiyon kullanımıyla etkileşimiyle 


sağlanıyor. Yüksüz 1.770 
kilogram ağırlığıyla Porsche tarafından üretilmiş en hafif SUV olan Macan, yol tutuş açısından da çok çevik. Türkiye'deki Porsche tutkunlarının beğenileri dikkate alınarak, 
Türkiye'ye özel donanım seçeneklerinin bulunduğu Macan'lar şimdi 98.000 
Euro'dan başlayan fiyatlar ile Porsche Yetkili 


Satıcıları'nda yeni sahiplerini bekliyorlar. 
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SEAT'ın SUV sınıfındaki ilk temsilcisi olan SEAT ATECA, günlük şehir yaşamı için mükemmel bir seçenek sunuyor. 


EAT Arona, hafta içi şık, ferah, pratik ve konforlu olduğu kadar, hafta sonları ise bir o kadar maceracı, sağlam, sportif ve verimli bir otomobil. Arona, çok yönlülüğüyle de dikkat çekiyor. Kompakt boyutu, modern tasarımı ve yükseltilmiş sürücü koltuğu- nun yarattığı güvenlik ve kontrol algısı sayesinde şehirde günlük kullanıma uyum sağlarken, eğlenceli ve maceracı yönünü gös- 


Heyecan verici, dayanıklı ve çevik yeni Arona, SEAT'ın fonksiyonel, konforlu 

ve maceracı tasarımlarına yepyeni bir örnek olarak karşımızda. 


termekten de geri kalmıyor. İddialı crossover karakterinin getirdiği ek avantaj sayesinde yeni 
Arona, bir otomobilden çok daha fazlasını sunuyor. 
SEAT Arona; pasif, aktif ve önleyici güvenlik donanımları bakımından da segmentte bir dönüm noktası niteliğinde. SEAT 
Arona'nın tüm motor seçenekleri; direkt enjeksiyonlu, turbo kompresörlü ve otomatik start-stop Ssistemine sahip. İlki 5 vitesli 
manuel şanzımana bağlı 3 
silindirli, 1.0 TSI 95 HP motor. İkinci motor seçeneği ise, çift kavramalı 7 ileri otomatik vitesli DSG şanzımana sahip 115 HP gücünde. SEAT Arona Türkiye'de 
1.0 95 HP manuel ve 1.0 
115 HP DSG motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. 2018 ilk çeyreğinde dizel manuel; ikinci çeyreğinde de dizel otomatik motor seçenekleriyle, tüm yakıt şanzıman kombinasyonlarının piyasada yerini alması planlanıyor. 


spanyol markasının ilk SUV'si olan ATECA'nın tasarımı kendinden emin ve incelikli, yüksek kalitedeki iç kısmı ise her yolculuğu gerçek bir keyfe dönüştürüyor. Son teknoloji yardımcı sistemler ve teknolojilerden oluşan kapsamlı paketleri güvenlik ve rahatlığı artırıyor ve ATECA'yı segmentindeki en yenilikçi SUV'lerden biri yapıyor. Çok kapsamlı teknoloji seçenekleri, Full 
LED farlardan, yenilikçi Trafik Sürüş Asistanı ve Şehir İçi Acil Frenleme Fonksiyonu gibi geniş güvenlik ekipmanlarına, 
8 inç dokunmatik ekrandan 
Full Link bağlanabilirlik özelliğine sahip son nesil bilgi-eğlence sistemlerine kadar geniş bir pakete uzanıyor. Üç donanım serisi, her zevke uygun en üstün kalite materyal ve renk seçenekleri sunu- 
“Yor.Bu serinin en üst versiyomu ise.ATECA ile satışa sunulan XÇELLENCE paketi: 


SEAT ATECA, Türkiye'de geniş bir motor yelpazesi ile satın alınabiliyor; 115 hp ile 
190 hp arasında değişen benzinli veya dizel motor, önden çekişli ya da dört çeker, manuel veya DSG şanzımana sahip versiyonları ile satışa sunuluyor. 


İm 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amamen yenilememtasarımı ile Koleos, D segmenti otomobillerle özdeşleştirilmiş zarafet ve'özellikleri güçlü bir SUV ile birleştiriyor. Güçlü ve kaslı çizgilere sahip tasarımı ile Yeni Koleos 4x2 seçeneğiile 210mm zemin yüksekliği Sayesinde her türlü yol koşulunda sürüş kabiliyeti sunuyor. 

Isıtma ve havalandırma özelliğine sahip koltukları, sınıfının'en iyisi olan 289mm'lik arka diz mesafesi ile Koleos, konforlu bir iç mekana sahip. Ellerserbest bagaj kapağı ve arka koltuklara kadar Uzanan panoramik açılır tavan, Koleos ile yolculuğu keyifli ve konforlu hale getiriyor. 

Renault'nun yeni marka kimliğinin im-Zası olan far tasarımına Sahip Koleos'ta Fuli-LED “Pure Vision' teknolojisi yer 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UV'dan beklerien tüm 
“özellikleri bünyesinde barındırıyor. 


yüzde 20 daha yale olma ö güvenliği de arttır 
Koleos Aktif Acil 
Şerit Taki ) Sistemi, 


dımcı sistemleri (AD gal riyor. R-LINK 


best telefön, navigasyon gibİ fonksiyonları koordine ediyor. R-INK ayrık Z * ve 8,7 inçlik ekran seçenekleri ile ko for ve gevciliğe de katk 


dizel motor seçeneği ile 183.200 
başlayan fiyatlarla pazara sun ul u 


ği 


z 


a 
“e 

“m 

2 
© 6 


N 


BENAOULİ 


iz Renault'nun Csegmentindeki ilk Crossover modeli “ Kadjar, cesur ve güçlü bir tasarım, yenilikçi teknolojiler ve prestij simgesi detaylara sahip. 
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enault Kadjar, SUV, Sport Tourer ve Sedan otomobillerin en iyi özelliklerini arazi ve şehir içi kullanımı için bir araya getiriyor. Renault-Nissan İttifakı'nın CMF C/D platformu üzerinde yükselen Kadiar, İttifak'ın crossover segmentindeki uzmanlığını yansıtıyor. 
İyileştirilmiş yol tutuşu sayesinde tüm yol koşullarına uygun bir Crossover olan Kadjar, 200 mm'lik yerden yükseklik mesafesi sunuyor. 472 dm3 VDA ile sınıfının en büyükleri arasında yer alan geniş bagaj hacmine sahip. 

4x2 veya 4x4 versiyonları ile müşterlerin beğenisine sunulan Kadjar'ın 110 bg gücündeki dCi motoru sadece 99g CO / km emisyon değerine ve 3,8 It / 100 km yakıt tüketimine sahip. Bu değerlerle Kadjar, son derece tutumlu bir crossover olarak dikkat çekiyor. 

Kadjar, Renault'da ilk kez kullanılan yepyeni teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Kendi kendine park etmeye yarayan “Eller Serbest Park Sistemi”, öndeki araca çarpma riskinde frenlerin otomatik devreye girmesini sağlayan “Aktif Acil Fren Destek Sistemi (AEBS)”, park manevralarında sürücüyü uyaran “360' park destek sistemi”... 

Ayrıca Kadjar' R-Link 2© sayesinde kişiselleştirilebilir ve internete bağlantı imkanı veren multimedya sistemi ile donatıldı. 

Kadjar, Türkiye pazarında Touch ve Icon olarak e farklı ekipman seviyesi, dizel (1.5 dci 110 bg, 1.6 dCi 130 bg 4X4) ve benzinli (1.2 Turbo 130 bg, 1.2 TCe EDC 
130 bg) versiyonları ile 106.100 TL'den 
başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.© 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Avrupa'nın en çok satan şehirli crossover p> modeli Renault Captur, kullanıcı dostu 

özelliklerinden ödün vermeksizin daha çarpıcı bir stil ve yeni teknolojilerle yeniden yaratıldı. 


aptur modelinin en temel özelliklerinden biri olan iki tonlu kişiselleştirme özelliği yenilenen versiyonda da yer alıyor. 30'u aşkın kombinasyon sayesinde kullanıcı, kişisel zevkini otomobilinin tasarımına da yansıtabiliyor. Ayrıca aydınlık bir iç mekan sağlayan sabit cam tavan da opsiyon olarak seçilebiliyor. 

Captur, Renault'nun yeni marka kimliğinin imzası olan far tasarımına sahip. Fuli-LED “Pure Vision' teknolojisi, tasarıma katkısının yanı sıra güvenliği de arttırıyor. 

Captur, R&Gop, Media Nav Evolution ve R-LINK Evolution olmak üzere üç multimedya sistemi ile üst düzey bir 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araç içi teknolojik deneyim sunuyor. 
Sistemler Bluetooth, navigasyon, sürüş destek sistemlerinin yönetimi gibi sürüşü kolaylaştıran ve güvenli hale getiren teknolojilere sahip. 
Captur'deki arka park sensörü ve geri görüş kamerası gibi yeni kapsamlı sürüş yardımcıları (ADAS) yolculukları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. 

Captur Türkiye'de 90.200TL'den başlayan fiyatarla Touch, Icon ve Outdoor olmak üzere 3 ekipman seviyesi ve dizel (1.5 dCi 90bg EDC ve manuel), benzinli motor seçenekleri (1.2 TCe 120bg / otomatik ve manuel) ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. * 


58 


Tarihinin en yeni ve en geniş ürün yelpazesini sunan Skoda, 


7 
ın 


iddiasını daha ileriye taşıdı 


arkanın modern tasarım dilini bir SUV'a taşıyan Kodiag, hem çekici bir görselliği hem de sıra dışı pratikliği bir arada sunuyor. 
Aynı zamanda en ileri teknolojileriyle donatılan büyük SUV, Skoda'nın her zamanki sınıfının üzerindeki genişliğiyle de dikkat çekecek. Çek markanın bu yeni SUV modeli, tercih göre 5 koltuklu veya 7 koltuklu olarak tercih edilebiliyor. 


ETKİLEYİCİ BİR DIŞ TASARIM 

Kodiag, Skoda markasının yeni tasarım dilini SUV segmentine uyarlayarak sıra dışı bir model olmayı başardı. Gündelik hayatta kullanılabilecek araç, aynı zamanda iş amaçlı veya geniş aileler için de tüm beklentileri karşılıyor. Zarif çizgileri, sportif detaylarla ve kuvvetli bir görünümle birleştiren Kodiag, bu sayede ilk görüşte kolayca tanınıyor. Keskin ve temiz çizgilerle birlikte yüksek omuz çizgisi, aracın güçlü duruşunu tamamlıyor. Geniş, üç boyutlu ızgarası, güçlü ve çarpıcı karakterini yansıtıyor. Kristal detaylara sahip farlar ise, kesintisiz bir şekilde ızgarayla buluşuyor. Arka tarafta da akıcı çizgiler yine far grubuyla tamamlanıyor. 

Yandan bakıldığında ise, uzun aks aralığı içerideki genişlik konusunda ipuçları veriyor. Köşeli hatlara sahip çamurluklar ise 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Skoda'nın SUV tasarım dilinin en önemli unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. 
Arka farlarda da standart olarak LED aydınlatmalar bulunurken markanın geleneksel C şekli de burada yer almaya devam ediyor. 
14 farklı boya seçeneği arasında tercih 
yapılabiliyor. 


PREMİUM KABİN STANDARTLARI 

Skoda Kodiag, SUV segmentinde standartlardan daha yüksek bir kabin genişliği sunuyor. Sıra dışı kabin genişliği, bir kez de markanın mühendislik becerisini ortaya koyuyor. 104 mm'lik arka diz mesafesi, sınıfının üzerine çıkarken, tüm yolcular için en yüksek oranda konfor sağlanıyor. 

Ayrıca çekici dış tasarım içeride de devam ediyor. Kabinde yer alan kalın dikey elementler, büyük hava kanalları aracın güçlü karakterinin altını çiziyor. Büyük ekran, ön paneli sürücü ve yolcu arasında iki eşit bölüme ayırıyor. Kabinde yüksek kaliteli işçilik dikkat çekerken ısıtmalı direksiyon, arka koltuklarda da ayrı sıcaklık ayarı getiren opsiyonel üç bölgeli klima gibi birçok üst düzey özellikler sunuluyor. Ayrıca ön koltuklar için koltuk ısıtmasının yanı sıra elektrikli ve soğutmalı özellikleriyle de tercih edilebiliyor. 


ETKİLEYİCİ 
DIŞ TASARIM 


Keskin ve temiz çizgilerle birlikte yüksek omuz çizgisi, aracın güçlü duruşunu tamamlıyor. Geniş, üç boyutlu ızgarası, güçlü ve çarpıcı karakterini yansıtıyor. Kristal detaylara sahip farlar ise, kesintisiz bir şekilde 

A, izgarayla buluşuyor. 
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Kodiag, multimedya sistemi anlamında da en ileriye teknolojiyi taşıyor. Hızlı ve en son teknolojiye sahip arayüzüyle kapasitif dokunmatik ekran, yüksek hassasiyetiyle keyifli bir kullanım sağlıyor. Temel fonksiyonlar ise, güvenli ve rahat bir kullanım için fiziksel düğmelerle ayarlanıyor. 

6.5 inç'lik ekran standart olarak sunuluyor. 
İstenildiğinde bu sistem Bluetooth ve Skoda SmartLink ile akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor. SmartLink, Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink sistemleri de destekleniyor. Yüksek çözünürlüklü 8.0 inç dokunmatik ekran opsiyonel olarak satın alınabiliyor. 


BAGAJ HACMİYLE ŞAŞIRTIYOR: 720 LİTRE 


Kodiag, sınıfının en büyük bagaj hacmini sunarak iddiasını daha ileriye taşıyor. 720 It'lik 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bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında ise 
2065 It'ye çıkıyor. Opsiyonel katlanan ön yolcu 
koltuğu tercih edildiğinde ise 2.80 metrelik uzunluğa sahip nesneler de taşınabiliyor. 
Elektrikli olarak da kontrol edilebilen bagaj kapağı, ister sanal pedal ister kabindeki düğmeyle açılabiliyor. 


DAHA FAZLA AKILLICA FİKİR 

Skoda'nın büyük SUV segmentine girmesiyle birlikte “Simply Clever” olarak adlandırdığı hayatı kolaylaştıran pratik fikirler de yeniden yorumlandı. Her zaman beklentilerin üstüne çıkan modeller sunan Skoda, günlük hayatta kullanıcılarının da yaşamlarını kolaylaştırıyor. 
Ön kapı içlerinde yer alan şemsiyeler, depo kapağındaki buz kazıyıcı, bagajda çıkarılabilir el feneri gibi özelliklerin yanı sıra kapılar açıl- 


Skoda Kodiag'da iki dizel ve üç benzinli olmak 


— 7 ——  üzerebeştarklı 


dığında kenar kısımlarını korumak için otomatik olarak ortaya çıkan plastik parçalar, can sıkıcı çarpmaların önüne geçiyor. Arka koltuk kafalıklarında isteğe bağlı sunulan ve uçaklardakine benzeyen çıkıntılar ise, uzun yolculuklarda dinlenmek, hatta uyumak isteyenler için düşünülmüş pratik Skoda buluşlarından biri olarak göze çarpıyor. Kodiag, 30'dan fazla “Simply Clever” özelliği sunuyor. 


İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP SUV 

Skoda'nın yeni SUV modeli Kodiag, geniş sürücü yardımcısı sistemleriyle de dikkat çekiyor. 
Çevre Kamerası olarak adlandırılan sistem, aracın önünde, arkasında ve aynalarında yer alan kameralarda gerçek zamanlı olarak ekranda aracın yukarıdan 360 derecelik görüntüsü yansıtıyor. Böylece sürücü, otomobilin 


TÜM | 
BEKLENTİLERİ 
KARŞILIYOR 


Kodiag, Skoda markasının yeni tasarım dilini SUV segmentine uyarlayarak sıra dışı bir model olmayı başardı. Gündelik hayatta 

kullanılabilecek araç, aynı zamanda iş 

amaçlı veya geniş aileler içinde tüm beklentileri karşılıyor. Zarif çizgileri, sportif detaylarla ve kuwvetli bir görünümle birleştiren Kodiag, bu sayede ilk görüşte kolayca tanınıyor. 
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HACMİYLE 
ŞAŞIRTIYOR ad 


Kodiag, sınıfının en büyük bagaj hacmini sunarak iddiasını daha ileriye taşıyor. 720  ' de. .0i It'lik bagaj hacmi arka koltuklar Me 4 “” 

- katlandığında ise 2065 It'ye çıkıyor. 

Opsiyonel katlanan ön yolcu koltuğu tercih 

edildiğinde ise 2.80 metrelik uzunluğa w » sahip nesnelerde taşınabiliyor. Elektrikli o te © olarak da kontrol edilebilen bagaj y” “ kapağı, ister sanal pedal ister . çe yi” 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etrafında neler olduğunu rahatça görebiliyor. 
Bu aynı zamanda zorlu yollardan veya dar alanlardan geçmek için de kolaylık sağlıyor. 

Şehir İçi Acil Frenlemeyi içeren Ön Asistan standart olarak geliyor ve radarları kullanarak önde tehlike yaratabilecek yayaları ve diğer araçları algılıyor. Gerektiğinde sürücüyü uyaran sistem, aynı zamanda kısmi olarak veya tam olarak otomatik fren yapabiliyor. Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Algılama ve geri manevralarda etrafındaki araçları kontrol eden Arka Trafik Uyarı sistemi gibi birçok özellikle de Kodiag'da yer alıyor. 


BEŞ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ 

Skoda Kodiag'da iki dizel ve üç benzinli olmak üzere beş farklı motor seçeneği sunulacak. 1.4 
litre ve 2.0 litre arasında hacimlere sahip motorlar, 125-190 HP arasında güç üretiyorlar. 
Tüm motorlarla Stop-Start sistemi, fren enerji geri kazanım sistemi ve yüksek gücüne rağmen düşük tüketim sunan verimli termal yönetim özelliğine sahip. 

2.0 TDI motorlar iki versiyon olarak sunulacak. 
150 bg ve 340 Nm tork üreten motorun yanı 
sıra isteyenler 190 HP ve 400 Nm tork üreten motoru satın alabilecekler. Bu ünite, sadece 8.6 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasına karşın sadece 5.0 1t/100 km tüketim elde ediyor. 
Benzinli motorlar arasında iki 1.4 TSI ve bir 2.0 
TSI motor seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesi modeli, 125 HP ve 200 Nm torka sahip. Daha 
güçlü versiyon tercih etmek isteyenlere 150 
HP ve 250 Nm tork üreten Aktif Silindir Teknolojili motor sunuluyor. Motor gamının en Üzerinde ise 2.0 litre TSI ünite yer alıyor. 180 HP güç üreten motorun tork değeri ise 320 Nm. 
Motor seçeneklerine göre 6 ileri manuel veya 6-7 ileri DSG şanzımanı tercih edilebiliyor. 
Kodiag'ın dört çeker seçeneğe sahip modelleride, akıllı ve hızlı çalışmasıyla dikkat çekiyor. 
Off-road koşullarında bile güvenli ve dengeli bir çekiş elde eden Kodiag, hem yolda hem de yol dışında tüm beklentileri karşılıyor. © 
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51 yıldır Boxer 
motordan, 45 
yıldır da Simetrik 
Sürekli Dört Çeker 
Sistemi'nden vazgeçmeyen 
Subaru, Yeni 
Subaru XV, Forester ve Outback modelleri ile SUV segmentindeki uzmanlığını konuşturuyor. 
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ubaru'nun markaya özgü Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi'ne dayanan SUV tecrübesiyle üretilen, yeni Subaru XV, Forester ve Outback, zorlu koşullarda 


güvenle ilerlemek isteyenlere sesleniyor. 
/ Kompakt gövde ile sağlam ve sportif ta- 


sarımı birleştiren orta sınıf SUV modeli XV, hem şehirde hem de zorlu yol koşullarında üstün performans sağlıyor. 2012'deki tanıtımının ardından ilk kez tamamen yenilenen Subaru XV, gövde ve şasi sağlamlığı ile verimliliği önemli ölçüde artıran, tamamen yeni Subaru Global Platform mimarisi temel alınarak tasarlandı. 
Yeni Subaru XV, dünyanın çok farklı coğrafyalarındaki çarpışma ve güvenlik testlerinden yüksek puanları toplayarak olası tehlikeleri önleme konusunda üstün performans sunuyor. Subaru XV'nin tasarım özellikleri ve zorlu yol kabiliyeti daha da güçlenip bir üst sınıfın standartlarını yakalarken, sürücüye daha başarı- 


lı direksiyon tepkisi ve üstün sürüş konforu sağlanıyor. 

Yeni Subaru XV, Türkiye pazarına 3 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Xtra, Xtreme ve Xclusive donanımlarına sahip olan yeni Subaru XV'nin tüm versiyonlarında 1.6 litrelik Boxer benzinli motor kullanılıyor. 6200 d/d'de 114 HP güç ve 
3600 d/d'de 150 Nm tork sunan Yeni Subaru XV'nin ortalama yakıt tüketimi 6.4 
It/100 km. Tork konvertörlü Lineatronic şanzıman ve Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi tüm yeni Subaru XV modellerinde standart olarak sunuluyor. 

Çok kapsamlı güvenlik donanımlarıyla segmentindeki en yüksek güvenlik seviyesine sahip otomobillerden birisi konumuna gelen Yeni Subaru XV'nin tüm versiyonlarında, EyeSight sürüş destek teknolojisinin yanısıra; ön, yan ve perde hava yastıklarına ek olarak sürücü diz hava yastığı, geriye katlanabilir pedal sistemi, 


X-Mode ve Aktif Tork Yönlendirme standart olarak sunuluyor. Konfor ve teknoloji anlamında da Apple Car Play fonksiyonlu yeni 8 inçlik dokunmatik ekran ve 6.3 inçlik çok fonksiyonlu bilgi ekranı gibi çok sayıda yeni donanım Subaru XV'nin özelliklerine eklendi. 


YENİ SUBARU XV'DE YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTLARI 

Subaru'nun güvenlik performansı yetkili kurumlar tarafından devamlı olarak değerlendirmeye alınıyor. Subaru XV'nin yüksek güvenlik standartlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla yeni platform ve gelişmiş önleyici güvenlik sistemleri de dahil olmak üzere güvenliği daha da artıracak teknolojiler benimseniyor. Tüm Subaru modellerinde olduğu gibi Yeni Subaru XV'de de “Temel Güvenlik”, “Aktif Güvenlik”, “Önleyici Güvenlik (Eye-Sight)” ve “Pasif Güvenlik” olarak 4 ana dal- da güvenlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
Tüm modellerdeki optimum oturma pozisyo- 


YENi SUBARU XV'NIN 


LU 


kazandığı güvenlik ödülleri 


Kasım 2017: Yeni Subaru XV modeli, Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı'nın güvenlik performans testi olan Euro NCAP'ten en yüksek puan olan “5 yıldız” elde etti. Programa 2016 yılında eklenen güvenlik performansı kriterleri kapsamında, otonom sürüşe yatkın teknolojilerin çarpışmayı önlemedeki etkinliği ve yayaların korunması da artık değerlendirilmeye başlandı. 
Tüm versiyonlarında standart olarak EyeSight sürüş destek teknolojisi ile donatılan Yeni Subaru XV modeli, Euro NCAP'in “Yetişkin Yolcu Koruması”, “Çocuk Yolcu Koruması”, “Yaya Koruması” ve “Güvenlik Asistanları”, bugüne kadar Subaru modellerinin elde ettiği en yüksek skora ulaştı. 


Ekim 2017: Subaru'nun EyeSight sürüş destek teknolojisi özellikli & modeli “IHS 2017 TOP SAFETY PICK * (TSP4) Güvenlik Ödülü”nü kazandı. ABD'deki sigorta şirketleri tarafından desteklenen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan IlHS, Subaru'nun 2018 model Yeni Subaru XV (Crosstrek) ve WRX modelleri ile birlikte EyeSight özelliğine sahip Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerini “IlHS TSP#” ödülüne layık gördü. 


Nisan 2017: Subaru'nun kazandığı sayısız güvenlik ödüllerine bir yenisi daha, Japonya'daki bağımsız test kuruluşu JNCAP'ten geldi. Subaru'nun yeni “Subaru Global Platformu” üzerinden geliştirilen ilk modeller olan yeni XV ve Impreza, NASVA tarafından gerçekleştirilen önleyici güvenlik performansı değerlendirmesi olan JNCAP'te 2016-2017 Grand Prix ödülüne ulaştılar. 

JNCAP sonuçlarına göre çarpışma performansı ve yaya koruması alanlarında 199,7 gibi rekor bir puana ulaşan yeni Subaru XV ve yeni Subaru Impreza, motor kaputunun üzerindeki yaya havayastığını (Japonya pazarında sunulmaktadır) standart olarak sunmalarıyla da “Özel Ödül” kazandılar. 


nu, Boxer Motor'un yere yakın konumlandırılması ve yerden yüksek tasarım sayesinde de sürücünün hem yola, hem de araç içi ve araç dışındaki tüm alanlara kolayca hakim olması mümkün oluyor. 


SUBARU GLOBAL PLATFORM ÜZERİNDE ÜRETİLEN İLK MODEL 

Yeni Subaru XV'de, sürüş keyfi ve güvenliğini artırmak amacıyla direksiyon ve pedal tepkisi, araç tepkisi, gürültü ve titreşim alanlarında düzenlemeler yapıldı. Aynı zamanda Subaru XV'nin etkileyici off-road kapasitesi de X-Mode ile geliştirildi. Yeni Subaru Global Platform gövde ve şasinin sağlamlığını büyük ölçüde artırıyor (Selefine göre 9670 ila 96100 artış). 
Süspansiyon sisteminde yapılan önemli iyileştirmeler, daha alçak bir ağırlık merkezi sağlı- 


yor ve daha keskin bir direksiyon kontrolü sunuyor. Artan kesinlik, düz şeritte çok daha iyi stabilite, viraj performansı sunuyor. Aracın minimum yerden yüksekliği 220 mm. 
Subaru'nun 2025'e kadar satışa sunacağı tüm elektrikli, hibrit ve benzinli araçlarında kullanacağı Yeni Global Platformu ilk kez Subaru XV modeliyle yollara çıkıyor. Güvenlik, yol tutuş ve elektronik destek sistemlerini bir arada daha verimli şekilde üretebilmek için geliştirilen yeni platform, markanın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük iyileştirmelerden birisi olarak nitelendiriliyor. Yeni platform gövde sağlamlığı ve verimlilikte çok önemli gelişmeler sağlayarak tüketiciye ileri seviyede sürüş konforu ve üst düzey güvenlik sunuyor. 
Yeni Global Platform, otonom sürüşe giden yolda da gereken altyapıyı sağlayacak. > 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Gerçek arazi karakteri ile spor otomobil kavramını harmanlayarak yorumlayan Subaru'nun ideal SUV'u Forester, yenilenen özellikleriyle premium SUV konforu sunuyor. Tamamen yenilenen süspansiyon sistemi ve yan camların kalınlaştırılmasına ek olarak izolasyondaki iyileştirmeler sayesinde, Forester'ın kabininde hissedilen ses-sarsıntı hissi önemli ölçüde azaldı. Yeni Forester'ın tasarımında en çok dikkat çeken yenilikleri arasında LED farlar, yeni tasarım ön tampon ile ön ızgara, LED'li 3 boyutlu arka far grubu ve yeni jant ta- 


NiDEAL SUV:Forester yenilendi 


sarımları bulunuyor. İç görünümde ise yenilenen direksiyon simidi, parlak siyah iç kaplamalar, dolgu malzemesi güçlendirilmiş koltuklar ve yeni gösterge paneli dikkat çekiyor. Tasarruf ve performansı bir arada sunan yenilikçi motorlar üreten Subaru'nun karşılıklı-yatay yerleşimli 148 HP güce sahip 2 litrelik turbo dizel motoru, özellikle performans ve yol tutuşunda rakiplerini geride bırakıyor. Forester'da ayrıca 
241 HP güce sahip 2 litrelik turbo benzinli ve 150 HP güce 
sahip 2 litre benzinli motor seçenekleri de bulunuyor. 


SUBARU'NUN AMIRAL GEMİSİ: Outback 


Cross Country segmentinin öncüsü olarak 23 yıldır yollarda olan Subaru Outback, üstün yol tutuşu ve sürüş konforu özelliklerini SUV araçların işlevselliği ile birleştiriyor. Subaru Outback 1995 yılından bu yana, her bir neslini daha da geliştirirken sadık kaldığı crossover duruşunu yeni nesil Outback modelinde de koruyor. 2.0 litrelik Boxer Dizel motor ve Lineartronic otomatik şanzımanıyla hem çevreci hem de performanslı bir karakter sunan Outback, 6.1 1t/100 km'lik ortalama yakıt tüketimine sahip. Subaru Outback'te yüksek sürüş performansı ve güvenlik seviyesini yükselten Araç Dinamikleri Kontrol Sistemi (VDC) de standart olarak bulunuyor. 


66 OUATTRORUOTE OSUV 


Sürekli Simetrik Dört Çeker sistemi, X-Mode, EyeSight sürüş destek teknolojsi ve yüksek sürüş kalitesi ile temel özelliklerini fonksiyonel değerlerin ötesine taşıyan Outback, markanın Amiral Gemisi olmayı sürdürüyor. Outback'te farklı yapılarda bağlantılar ile güçlendirilmiş yüksek çekme dayanımlı çelik plakalar kullanılıyor. Bu plakalar önden, arkadan veya yandan çarpışmalarda gövdeye birinci sınıf bir güvenlik performansı da sunuyor. Araçta bölme duvarı ve tavan çarpışma sönümleyici özelliğinin iddialı bir şekilde kullanılmasının yanı sıra yayaların daha iyi korunması için motor bölümü tarafına da çarpışma sönümleyici malzeme eklendi. 


— ...... 


EYES 


EyeSight önleyici güvenlik sistemi ile olası kazalar önleniyor 


ubaru'nun Yeni XV, Forester ve Outback modellerinde EyeSight güvenlik teknolojileri standart olarak sunuluyor. Subaru'nun yenilikçi ve yaygın olarak kabul gören sürüş destek teknolojisi EyeSight son derece etkili güvenlik sağlıyor. 
Çarpışma Önleyici Frenleme, Çarpışma Önleyici Gaz Kontrölü, Adaptif Hız Kontrolü, Şerit İhlal Uyarısı, Şeritte Kalma Asistanı, Trafikte Hareket Uyarısı ve Dengeli Sürüş Uyarısı gibi fonksiyonlarla sürücünün üzerindeki yükleri azaltıyor. 
Belli modellerde mevcut Adaptif LED Farlar, virajlarda veya kavşaklarda sürüş yönünü aydınlatmak için sağa ya da sola hareket ediyor. 
EyeSight'ın gece görünürlüğü ve tanınma özelliklerini büyük oranda artıran Bi-LED sistemi Subaru XV'de ilk defa kullanılıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Asistanı ve Geri Manevra Trafik Uyarısı özelliklerini içeren “Subaru Arka Araç Tespit Sistemi” de son dönem sunulan diğer yenilikler arasında yer alıyor. 


Japonya'da kazaları yüzde 84 azalttı 


Japonya Trafik Kazaları Araştırma ve Veri Analiz Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği, 10 bin araç arasında yapılan araştırmaya göre, Eye-Sight güvenlik ve sürüş destek teknolojisine sahip Subaru otomobilleri, Japonya'da bu özelliğe sahip olmayan araçlara kıyasla, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara yüzde 61 daha az karıştı. Yayalar hariç ve sadece araçlar arasındaki kazalardaki verilere bakıldığındaysa, EyeSight teknolojisine sahip Subaru araçlarının yüzde 84 daha az arkadan çarpmalı kazalara karıştığı tespit edildi. 


EyeSight nasıl çalışıyor? 


Subaru'nun önleyici güvenlik sistemi EyeSight'ta, ön camın üzerinde, insan gözünden esinlenilerek tasarlanmış bir çift kamera görev yapıyor. İki gözün ve beynin çalışma prensibi araç üzerinde simüle ediliyor. Stereo kameralar aracın ön tarafından sürekli bilgi toplayarak yazılıma aktarılıyor. Sistem de iki fotoğrafı birleştirip aracın önünde bulunan her türlü cismin büyüklüğünü, araca olan uzaklığını, hangi hızda hareket ettiğini tespit ediyor. Bu noktadan sonra tüm algılananlar karşısında bir aksiyon gerekiyorsa buradan motora, güç aktarım organlarına, araç dinamikleri kontrol sistemine, frenlere ve göstergelere talimatlar gidiyor. EyeSight, diğer taşıtlara, sürücülere, yayalara veya bisikletlilere çarmmamak için sürücüye destek olan bir sistem. 
EyeSight eğer frenleme ihtiyacı olduğu halde sürücü frene basmadıysa sürücüyü önce sesli ve görsel olarak uyarıyor, ardında yine tepki gelmezse aracın fren yapmasını sağlayarak olası kazaları önlüyor. 


EyeSight'ın tarihçesi 
İlk olarak Japonya'da 2008 yılında pazara sunulan EyeSight sisteminin temelleri 1989'a kadar uzanıyor. 1999 yılında dünyanın çift kamera kullanan ilk sürüş destek sistemi, EyeSight'ın atası sayılan ADA (Active Driving Asist) Legacy ve Lancaster modellerinde kullanılmaya başlandı. 2003 yılında hız sabitleme sistemine fren yaptırabilen ADA'nın ikinci nesli, radar ve sensör desteklerini bir arada sunarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi. 2008'de çift kameranın kullanıldığı dünyanın ilk çarpışma önleyici sistemi olan EyeSight seri üretime alındı. 2010'da tüm hız limitleri dahilinde tarama yapabilen EyeSight tanıtıldı. 2013'teyse EyeSight kapsamlı bir yenilenmeden geçirilerek yeni özelliklere kavuştu. 2014'te Outback ile beraber Avrupa pazarına giren EyeSight, aynı sene Euro NCAP'ten 5 yıldız ve özel bir ödül alınmasını sağladı. Sonrasında ise Levorg, Forester ve XV modellerinde de yer almaya başladı. Subaru'nun EyeSight güvenlik ve sürüş destek teknolojisine sahip modelleri 2016 yılında dünya çapında 1 milyon adetlik üretimi geride bıraktı. 


EyeSight'ın bileşenleri 
* Çarpışma Önleyici Frenleme 
» Adaptif Hız Kontrolü 
« Şerit İhlal Uyarısı 
* Şeritte Kalma Asistanı 
* Trafikte Kalma Uyarısı 
* Çarpışma Önleyici Gaz Kontrolü * Dengeli Sürüş Uyarısı 


ASP içeriği 

* Geri Manevra Trafik Uyarısı 
* Kör Nokta Uyarı Sistemi 
*Uzun Far Asistanı 

* Adaptif LED Farlar 
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Toyota C-HR Hybrid, ilhamını elmastan alan iç ve 

dış tasarımı ile Toyota'nın gelecekteki tasarım anlayışının gideceği yönü gösterirken, teknolojisi, donanım özellikleri, konforu, yakıt tasarrufu ve sürüş dinamikleriyle de segmentinde bir adım öne çıkıyor. 


oyota Yeni Global Mimari (TNGA) platformu, Japonya dışında ilk kez Toyota C-AR Hybrid üretimi için Türkiye'de kullanıldı. TNGA (Toyota Yeni Global Mimarisi) altyapısının getirdiği avantajlardan yararlanan Toyota C-HR Hybrid, bu sayede crossover segmentinin en dinamik ve dikkat çekici modeli oldu. Bu altyapının yüksek kalitesi sayesinde, daha iyi yol tutuş sağlandı ve böylece sürüş konforundan bir taviz verilmedi. 

Toyota C-HR Hybrid, 122 BG güç üreten 1.8 litrelik VWT-i motora sahip. Özellikle çok yoğun trafiğin olduğu, dur-kalkların çok yaşandığı büyük şehirlerde yakıt tüketimleri katalog verilerinden fazla gerçekleşebiliyor. Hibrit araçlarda ise, trafik sıkıştıkça, diğer tip motorlu araçlara göre daha da fazla yakıt tasarrufu sağlanıyor. Türkiye'de üretilen ilk crossover ve hibrit otomobil olan Toyota C-HR Hybrid, hibrit bataryası ile elektrik 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üreten motor ve benzin ile çalışan motorun uyum içinde çalışmasıyla yakıt tüketimi de 100 km'de 3,9 litreye indiriyor. 
Coupe hatlarıyla sportifliğini öne çıkaran Toyota C-HR Hybrid, ön bölümdeki sert hatlar ve yan gövdedeki şişkin çamurluklarla güçlü ve kaslı bir görünüm sergiliyor. Heyecan uyandıran elmas şeklindeki dış tasarımı ile, C-crossover segmentinde yeni bir sayfa açan Toyota C-HR Hybrid'de ön tasarımında olduğu gibi arka bölümde de sert ve köşeli hatlara yer veriliyor. Tüm dünyanın büyük ilgi gösterdiği Toyota C-HR Hybrid'in iç tasarımda bir Türk mühendisin de imzası bulunuyor. 

Sınıfının en iyi kalite algısını (50-Sensory Çuality) hedefleyen Toyota C-HR Hybrid'in premium kokpit mimarisi yüksek kalite algısını karakteristik özelliklerle birleştirerek öne çıkarıyor. 

Toyota C-HR, başlangıç seviyesinden 


itibaren tüm versiyonlarında son derece 
zengin bir ekipman seviyesi sunuyor. 17 
inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, Çift 
Bölgeli Otomatik Klima, Toyota Touch 2 
multimedya sistemi, geri görüş monitörü, yağmur sensörü, Cruise Control, Otomatik yanan farlar, LED gündüz yanan farlar ve elektronik park freni gibi üstün donanım özelliklerine sahip Toyota C-HR Hybrid'in üst donanım seviyelerinde ise ek olarak; ısıtmalı koltuklar, akıllı giriş sistemi, karartılmış yan ve arka camlar, yarı parçalı deri koltuklar, Kolay Akıllı Park Destek Sistemi (S-IPA), 
18 inçalüminyum alaşımlı jantlar ve çift 
renkli gövde gibi özellikler de bulunuyor. 


TOYOTA 


İLUK 


oyota'nın adını efsaneler arasına yazdıran, en üst düzeyde kalite, dayanıklılık ve sağlamlık simgesi olarak öne çıkan pick-up modeli Hilux'ın Hi-Cruiser A/T versiyonu yeni 2.4 
It'lik dizel motor seçeneğiyle iddiasını şimdi bir adım daha öteye taşıyor. Türkiye genelindeki tüm Toyota bayilerinde eylül ayı itibariyle yerini alan Hilux Hi-Cruiser'ın yeni 2.4 litre D-4D motoru daha düşük yakıt tüketimi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi avantajı ile dikkat çekiyor. Hilux'ın 2.4 It'lik 4x4 Hi-Cruiser versiyonu, yerini aldığı 2.8 litrelik motora oranla ortalama 0.7 1t/100 km daha düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. 
2.4L D-4D Hilux'ın Hi-Cruiser modeli aynı zamanda yıllık daha düşük 

ar Vergisiyle avantaj 


Hilux, güçlü tasatımı ve 

yeni motor seçeneğiyle hem fiyat hem de yakıt avantajı sağlıyor. 


çıkmasıyla bilinen, teknolojik özellikleri, sofistike tasarımı ve yüksek offroad yetenekleriyle SUV tarzı mükemmel bir sürüş konforu da yaşatan 2.4L D-4D Hilux Hi-Cruiser Pick-Up segmentinde yeni bir çağa öncülük ederken, 4x4 yetenekleri ile Land Cruiser seviyesine yakın olduğunu da ispatlıyor. Hilux'ın Euro 6 emisyon standardına sahip yeni 2.4 litrelik dizel motoru, 150 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. Euro 6 normlarına sahip 2.4L D-âD motorlu Hilux'ın tüm versiyonlarında yer alan 12 litrelik AdBlue deposu ise, daha düşük emisyon ve daha düşük tüketim sağlıyor. 
Manuel veya otomatik vites şanzımanıyla tercih edilebilen Hilux 2.4L D-4D, Active, Adventure, 4x4 Adventure ve 4x4 Hi-Cruiser versiyonlarıyla 102.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 


A'DAN Z VE... 


İlk kez hibrit teknolojisiyle sunulan RAVA, daha fazla gücü, daha sessiz bir sürüş deneyimini, yüksek konforu ve mükemmel bir sürüş keyfini bir arada toplamayı başarıyor. 

İkisi elektrikli diğeri de 2.5 litrelik benzinli 3 motorun ürettiği 200 beygirlik güç ile Toyota'nın en güçlü hibrit modeli olan RAVA4, 100 km'de ortalama sadece 5,1 litrelik bir yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. 118 g/km gibi düşük bir CO2 emisyon değeri sunan RAV4, aynızamanda kesintisiz çalışan şanzımanı sayesinde 100 km/s hıza sadece 8,3 saniyede çıkıyor. 

Segmentinin yaratıcısı RAV/'ün hibrit versiyonu, dört çeker sürüşüyle birlikte zorlu koşulların da üstesinden gelirken, şehir yollarında da vazgeçilmez olduğunu kanıtlıyor. Bir SUV olmasına karşın yüksek yol tutuşa sahip RAVA Hybrid, tercihe göre Sport, Eco ve Elektrikli mod'larda kullanılabiliyor. 


Toyota'nın en güçlü hibrit motoruna sahip modeli RAV4 
Hybrid, yüksek peformans ve düşük yakıt tüketimi ile 
D-SUV segmentinde yeni bir sayfa açıyor. 
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Toyota, ilk hibrit SUV modeli olma özelliğine sahip RAV4 ile ürün yelpazesini genişletirken, dünya çapında 10 
milyondan fazla hibrit modeli satışı gerçekleştirmeyi başardı. Dünyada 150'den fazla ülkede satışa sunulan ve yılda 600 bin adetten daha fazla satış başarısı elde eden RAV4'ün hibrit versiyonu özellikle Avrupa'da büyük bir ilgiyle karşılandı. Oldukça sessiz bir sürüşe sahip olan RAV4 Hybrid, aynı zamanda sürüş konforu ve yol tutuş konularında da büyük bir geliştirme operasyonundan geçirildi. Yüksek güvenlik donanımlarına sahip RAV4 Hybrid, şık tasarımı ve güçlü duruşuyla da dikkatleri topluyor. 

Dışarıdan şarj etme ihtiyacı olmadan kendi kendine şarj olabilen RAV4 Hybrid, Türkiye'de hibrit araçlara getirilen ÖTV indirimiyle birlikte 192 bin 
680 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla Toyota plazalarda satışa sunuluyor. 


iituk seçeneğine sahip 
,yükselen hip olduğu 


olkswagen Binek Araç başarılı SUV model ailesini daha büyük, daha fonksiyonel ve daha ferah yeni bir model olan Tiguan AlIspace ile genişletiyor. Tercihe göre yedi yolcu kapasitesi sunan model, geniş iç mekanı, yüksek ekipman seviyesi, daha geniş bagaj kapasitesi, akıllı teknolojileri ve konfor öğeleri ile tüm ihtiyaçları karşılayacak özelliklere sahip. Mevcut Tiguan modeline göre 110 mm uzayarak 2./87 mm'ye ulaşan aks mesafesi ve 215 mm artarak 


dolduruyor. 


4,701 mm'ye ulaşan uzunluğuyla Tiguan 
Allspace, kendi sınıfındaki SUV'lar arasında öne çıkıyor. Kalabalık aileler için opsiyonel olarak sunu- 


nım seviyesi ile sunuluyor. 186 bin 200 TL 'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlara sahip 1.4 TSI ACT 150 PS DSG benzinli ve 281 bin 900 TL'den 


lan 3.sıra koltukları ile daha fazla kişinin seyahat etmesine imkân verirken, daha fazla yükleme alanı isteyenler için ise geniş bagaj hacmi sunuyor. Yeni Tiguan 


başlayan fiyatlarla alınabilen 4MOTION teknolojisine sahip 2.0 TDI SCR 150 PS DSG dizel motor seçenekleri ile sunulan Yeni Tiguan Allspace, Volkswagen showroom- 


Allspace 2 motor seçeneği ve 2 farklıdona- 


larında kullanıcıları karşılıyor. 


tanımını yeniden şekillendiriyor. 


olvo XC60, Volvo Cars'ın yeni 60 Serisi modellerinin ilk temsilcisi olarak; İsveçli Premium otomobil üreticisinin, 90 modellerindeki bütün teknolojileri, bilgi birikimini ve deneyimini içinde barındırıyor. Son teknolojiyi sunan, stil sahibi ve dinamik SUV"'lar tasarlamakta güçlü bir mirasa sahip Volvo Cars, XC60'la, orta boy SUV sürüş deneyimini yeniden tanımlıyor. 
SUV segmentine has güven duygusu ve güçlü karakteri yansıtırken otomobil sürüş dinamiklerini daha çok hissettiren bir altyapı sunuyor. Tamamen yeni teknolojilerle donatılan XC6O, bugüne kadar üretilmiş en güvenli otomobillerden biri. XC60'da 


Volvo XC60, güvenlik teknolojileri ve dinamizmi ile SUV 


Volvo Cars'ın yeni dönem teknolojileri arasında yer alan ve otomobiller, yayalar, büyük hayvanlarla olan çarpışmaları engellemeye yardımcı olan City Safety sistemine eklenen 3 yeni özellik çığır açma niteliği taşıyor. 
Bunlardan ilki; direksiyon yardım (Steer Assist) özelliği. Sürücünün olası bir çarpışmadan kaçabilmesi için -ihtiyaç anında- otomatik olarak direksiyon da yardım sağlıyor. Direksiyon desteği, 50-100 km/h hızlar arasında aktif hale geliyor. Volvo XC60; 190 hp gücünde D4 AWD 320 hp güç ve 400 Nm çekiş üreten T6 AWD otomatik, motor seçenekleriyle de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor. 
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DRVEYE 


Japon SUV, yeni numaralarıyla 
(teknolojiye dayalı) 
en iyirakiplerine | meydan okuyor. e 
Bir Amerikan 

ve bir Koreli ile karşılaştırmaktan daha iyisi olamazdı. 


rtak olarak SUV'ların tipik yüksek bir sürüş pozisyonu vardır. Kia Sportage'de, leğen ile kalça arasındaki bağlantıyı tanımlayan H noktası, yerden 66 santimetre yukarıda bulunuyor ve bu Jeep Compass'da 65 ve Nissan Çashgai'de 63 santimetreye geliyor. Normal bir sedana göre on beş santimetre daha yüksekte oturma pozisyonuna sahip bu otomobiller, yolda olup biten her şeyin iyi bir şekilde gözükmesini sağlar ancak en azın- dan Compass tarafında ön sol direkle ilgili bir sınırlama var; aynayla birlikte can sıkıcı bir karanlık köşe oluşturuyor. 

Sportage'ın iç kısmı, biraz daha fazla alan sunuyor. Arzu edilirse çok fazla fedakârlık yapmadan arkada üç kişi yolculuk yapmanın tadını çıkarabilirsiniz. Bununla birlikte Compass, dikey olarak en iyi yaşanabilirliği sağlayan otomobil oluyor: birkaç santimetrelik fark belki basit görünüyor olabilir, ama geride oturan kişi ortalamanın üzerinde bir boya sahipse fark yaratıyor. 

Deri paketle süslenen Compass'ın kokpiti sizi havaya sokuyor. Hafif deri ile döşenen ve tabanla kontrastlı bir şekilde özenle yapılmış koltuklar yeterince destekli ve gerçekten rahattır. Bu pakette ayrıca elektriksel ayarlamalar da bulunmaktadır ve bu nedenle vücudunuz için en uygun sürüş konumunu bulmak çok kısa sürüyor. Çashgai ve Sportage'da, Tekna * ve GT Line kıyafetlerinde ilgili bu özellikler standarttır. Birincisi, köşeden köşeye sizi iyi tutan sarılmış bir koltukla karakterize edilen bir sürüş pozisyonuna sahipken, Sportage'da duruş daha gezgin, kısacası tamamen geleneksel bir pozisyonda. 

Ekipmanlar üç otomobilde da benzer. Çok fonksiyonlu bir ekranla ayrılmış olan takometre ve devir sayacı için iki büyük, dairesel analog gösterge sürücüye ihtiyaç duyulan her şeyi bildirir. Gösterge tablosunun orta- 


sında multimedya sisteminin ekranı, Compass'da ve Sportage'da iyi hazırlanmış durumda, Çashgai'de bu biraz geride kalınmış bir konu; bakmanız gerektiğinde olduğundan biraz daha uzağa bakmanıza neden oluyor. Diğer komutlar daha sonra konsol üzerinde düzenli bir şekilde düzenlenebilir. 
Direksiyon simitleri, üç otomobilde de radyonun, merkezi ekranın ve cruise kontrolünün kullandığı normal şemalara göre kontrol edebileceğiniz düğmelerle dolu. Başta her ne kadar karmaşık görünse de özellikle üçlünün arasında barbar olan Compass'da daha sonra her şey basit ve anında gerçekleşebilir bir hale geliyor. 

İç mekanlar kendi ailelerinin tarz ve geleneklerini yansıtıyor. Compass'da, son yıllarda Jeep'in bize alıştırdığı ortamı bulmaktayız, mutlak pratiklik olarak tanımlanandan, lüks ve akılcılık arasında kesinlikle başarılı bir karışıma dönüşüyor. Sportage, güzel ve özenle tasarlanmış bir iç mekana sahip; daha sakin ve Amerikalı'dan daha az gösterişli ama gerçekten iyi yapılmış ve önemsiz değil. 
Nihayet, Çashgai: Japon SUV, kendi trendini yapmıştı. Dolayısıyla bu son sürümü de bazı şeyleri kendi kendine gerçekleştiriyor. 


HER ŞEY BİR DOKUNUŞTA 

Multimedya sisteminin yönetimi için, farklı kullanım ve işlevsellik modlarına sahip üç dokunmatik ekran var karşımızda. Örneğin, Compass'da, hemen hemen her şey, yeterince büyük boyutta (8.1 inç) olan dokunmatik panel üzerinde hareket ederek gerçekleştirilebilir. Simgeler, büyük, iyi boyutlandırılmış ve bir menüden diğerine gitmek daha az rahatsız edici. Aşağıda (aslında biraz “daha aşağıda”), radyonun ses seviyesi yönetimi ve elle ayarlanması için iki manuel düğme ve bazı tuşlar bulunuyor. Sistemin yeterince iyi çalışan kendi sesli komutları var. Sadece bu 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da değil: Sistem hem Apple CarPlay hem de Android Auto ile uyumlu olduğundan, evrimleşmiş Siri ses asistanları ve Google Asistan ile diyalog kurabilirsiniz. 

Sportage'da multimedya basit ve net. 
Bu bağlamda kullanım kolaylığı, simgelerin büyüklüğüyle ve ekranın hemen altındaki çizgide yer alan ve bir işlevden diğerine kolaylıkla geçiş yapabileceğiniz (fiziksel) tuş dizisi ile sağlanıyor. Amerikan SUV'da olduğu gibi internete bağlanmak da mümkün, ancak yalnızca akıllı telefonunuzun veri bağlantısı aracılığıyla. 

Benzer bir durum, Çashgai'de işlevselliği kısmen daha küçük ekran boyutu (yaklaşık 7 inç) ve onun içinde gösterilen göstergelerden ödün veriliyor. 
Sistemde telefon için veya navigasyon için sesli komut yok. Diğer iki SUV'da olduğu gibi, burada bile, internet bağ- 


lantısı yalnızca Nissan Connect uygulamasını indirdikten sonra akıllı telefon aracılığıyla mümkün. Üç ses sistemi de oldukça dikkat çekici. 


Yolda üç SUV da önemli derecede farklı ruhlar gösteriyor. Terimleri geçersek Compass kuşkusuz bu üçlünün içinde en erkeksi olanı: turbodizel ünitesi diğerlerinden daha olağanüstü canlı değil, ama turboları alt devirlerden itibaren Sizi ilerletirken hoşnut da ediyor. Altı ileri manuel vites kutusu oldukça hassas debriyaja sahip ancak debriyaj aşırı strok gösteriyor ve kayıtsız bir çaba gerektirebiliyor; bu da şehir içinde veya uzun kuyruklarda gerçekten hoş olmayabilir. 

Sportage'ın motoru çok düzenli ve işini gayet iyi yapıyor, ancak coşku yok. 
Öte yandan, az gürültü yapar ve sade- 


ce yolda duyabilirsiniz. Nissan için farklı bir durum söz konusu: dört silindir, canlılığı ve her zamanki gibi büyük verimliliğiyle hissedilebilir. Sadece sekiz valf ve tek-şaftlı dağıtım (diğerleri onaltı valfli ve ikiz milli) olduğu için bu üçlünün en basit motoruna sahiptir, ancak harika çalışıyor ve Çashgai'nin diğer ikiliden daha küçük ve daha hafif (100 kg'dan daha az ağırlığa sahip) olması, diğer ikisinden çok düşük bir yakıt tüketimiyle güzel bir karakteri birleştiriyor: Jeep'in 15 ve Kia'nın 13.3 lük değerleri karşısında ortalama 17 km / Ilik bir değer var, bu fark birazdan çok daha fazlası. 
Sportage, konfor söz konusu olduğunda öcünü alıyor. Çok sessiz ve yol ayrımını diğer otomobillere göre daha iyi absorbe ediyor. 
Kore SUV'sini takdir etmek için sadece birkaç kilometre kullanmak yetiyor: direksiyonun arkasındaki duygu, iyi inşa edilmiş sağlam bir otomobil kullanmak gibi. 

Hakimiyet ve sürüş dinamikleri hakkında konuşursak, diğer ikisi üzerinde Jeep egemen olur. Daha sert ve dayanıklı trim, Compass'ın daha yüksek hızlarda bile iyi bir tepkisellik ve mükemmel kararlılığı garanti ediyor. Direksiyon, bu tip bir otomobil için kayda değer bir ilerleme ile derhal yanıt verir: 


Neredeyse yüksek ağırlık merkezini unutuyorsunuz ve sürüş çok hoş bir hal alıyor. 
Sportage, belirli bir sınırın ötesinde girişimlere karşı olan manevralarda belirli bir atalet gösterdiğinde, Çashgai her şeyden önce iyi bir çeviklik için takdir ediliyor. 


Üçlünün içinde Compass, sürücü yardım sistemleri için en iyi donatılmış araç. Aktif cruise kontrol, otomatik acil frenleme ve şerit takip sistemleri standart; Park paketi ile ayrıca kör noktaları ve arka trafiği izleyebilirsiniz; park yerinden ayrılırken her zaman çok faydalı. 
Aktif hız ayarlayıcısı iyi çalışıyor: dikkatli, hassas ve emniyet mesafesi minimumda tutulduğunda dahi asla endişe etmiyor. Karayolu üzerinde, belirli bir trafik seviyesinde bile sorunsuz kullanılabilir. Öte yandan şerit kontrolü daha az etkindir. Sistem, beyaz çizgiye yaklaşırken otomobili aniden yana çekiyor ancak şeridin içinde koruyamıyor. Her durumda, sizi dikkat dağıtan şeylerden koruyan, yararlı bir uyarı sistemi. Kör noktaların izlenmesine gelince, cihaz hassas ve belki de muhtemel tehlikeyi gözünüze sokacak şekil|- de ısrarla uyarıyor. 


Sportage'ın aktif hız kontrolü yok, ancak Amerikan rakibinin işlevi ile aynı şekilde çalışan standart şerit takibini size sunuyor; tek fark biraz daha yumuşak olması (ve daha narin). Bu araçta sistem doğru şeritlerin üzerine getirmek için var ve işini başarıyla yerine getiriyor. Vazgeçilmez olduğuna inandığımız Techno paketinin yanında, otomatik acil frenleme, kör noktaların izlenmesi ve geri görüş kamerası da var. 

Çashgai bu tip isteğe bağlı özellikler sağlamıyor. Standart olarak, sadece sürüş hızını korumaya özen gösteren cruise control, önündeki otomobile adapte etme yeteneğini koymadan, yol içi çarpma uyarısı ve kör nokta kontrolü dahil olmak üzere klasik sürüş kontrolü var. Doğruyu söylemek gerekirse gerçekten iyi çalışıyor, ancak verdiği uyarılar çok sessiz. Neredeyse hiç bir şey anlamıyorsunuz. Otomatik acil frenleme standart ekipmanın bir parçasıdır ve ön kamera sayesinde yayaların varlığını tespit edebiliyor. Bununla birlikte, dikkat uyarıları çok da müthiş değil: örneğin, önündeki otomobile tehlikeli bir şekilde yaklaşırsanız, sürücüye hafif bir sesli uyarı sinyali geliyor ve panoya bir uyarı ışığı yanıyor. Ancak oldukça güvenli. 
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Michelin, hava 7 derecenin 
> “altina düştüğünde kış lastiği 


ışlastiği; deseni ve kılcal yapısıyla bu derecenin altındaki hava sıcaklıklarında karşımıza çıkan karlı, ıslak ve çamurlu yüzeylerde yol tutuşu, çekiş gücü ve fren mesafesinde sağladığı avantaj sayesinde yaz lastiklerinden ayrılıyor. Kış lastiğinin hem maddi hem de manevi anlamda can güvenliği açısından hayati bir önem taşıdığını her fırsatta hatırlatan Michelin, özel kauçuk yapısına sahip kış lastikleriyle hava 7 derecenin altına da düşse elastikiyetini koruyarak yol tutuş kabiliyetini artırıyor. 

Yüzyılı aşkın deneyimiyle lastik 


or osı 


kullanılmasını öneriyor. 
e v 


sektörünün en bü rinden biri olarak, sektörde yaratan yeniliklere imza atan 


Michelin, farklı segmentlerde 


müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Doğaya saygılı, yol ve yolcu güvenliği için maksimum özenli teknolojiler 


geliştirmeye odaklanan Michelin, 


pek çok yeniliği tüketiciyle buluşturuyor. Hareket özgürlüğü, güvenlik ve sürüş keyfini bir arada sunan Michelin, SUV araçlari 

de en yüksek performansı sa mayı hedefliyor. . 


.— 


— HABER Michelin 


KIŞ MEVSİMİNE UYGUN 


MİCHELİN SUV LASTİKLERİ vi 


Kış lastiklerinin özellikleri nelerdir? 


Yaz lastiklerinin aksine kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda esnekliğini ve yumuşaklığını koruyan özel bir kauçuktan üretilmiştir. Bu sebeple MICHELIN kış lastikleri soğuk, ıslak, karlı ve buzlu zeminlerde yüksek performans göstermektedir. Lastiğin yanaklarında gördüğünüz “M*S” ya da “3PMSF” gibi işaretlemeler, o lastiğin kış koşullarında kullanıma uygunluğunu göstermektedir. 

“M*#S” işareti “Çamur ve Kar” (“Mud and Snow”) anlamına gelmektedir fakat lastik performansı hakkında yeterli bilgi vermemektedir. Bu yüzden bu işareti taşıyan bütün lastikler kış lastiği sayılamazlar. 
3PMSF işareti “3 Zirve-Dağ-Kar Tanesi” (3 Peak Mountain Snow Flake) işareti bir lastiğin kış şartlarına tümüyle uyumlu performansa ve özelliklere sahip olduğunu gösterir. Bu sembol lastiğin kış kullanımı için resmi onaylı olduğunu da kanıtlamaktadır. MICHELIN, kış aylarında yalnızca 3PMSF işaretli lastiklerin kış lastiği olarak kullanılmasını tavsiye ediyor. 
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MICHELIN 
CrossClimate SUV 


3PMSF kış sertifikalı ilk yaz lastiği MICHE-LIN CrossClimate, kış şartlarında güvenle seyahat edilmesini sağlıyor. Hem yaz hem de kış lastiklerinin üstün yanlarını tek bir lastikte birleştirerek sürücülere alışılmışın dışında bir deneyim sunan CrossClimate, teknolojisi ile sürücülere hem tüm mevsimlerde güvenlik hem de hareket kabiliyeti sunuyor. MICHELIN CrossClimate'nin oldukça esnek kauçuk yapısı; kuru, ıslak, karlı zemin üzerinde lastiğin en ufak pürüze bile tutunmasını sağlayarak yol tutuş kabiliyetini artırıyor. Özel kauçuk yapısı ısı oluşumunu azaltarak, yakıt verimliliğini de artırıyor. 

Kuru zeminde daha kısa fren mesafesi, 1slak zeminde frenlemede “A" derecesi ve kış mevsiminde kullanım için 3PMSF işaretine sahip MICHELIN CrossClimate SUV, 490 yol, 
9010 arazi koşullarında kullanıma uygun yapısı ile SUV araç sahiplerine uzun lastik ömrü, yakıt verimliliği ve konfor özellikleriyle de büyük avantajlar sağlıyor. Her hava koşullunda mükemmel yol tutuş, optimize edilmiş yakıt tüketimi ve hafif yol dışı kullanıma uygunluğuyla ön plana çıkan lastikler, uzun ömürlülüğüyle de fark yaratıyor. 


MICHELIN 
Latitude Alpin 


Küçük SUV'lar ve Crossover araçlar için tasarlanmış yeni nesil kış lastiği MİCHELİN Latitude Alpin, ıslak ve karlı yolda 2 metre, buzda 3 metre daha kısa frenleme ile daha yüksek güvenlik sağlıyor, kontrolü artırıyor. 
Stabiligrip teknolojisiyle daha fazla yol tutuş ve denge sağlarken yüksek hızlarda bile daha güçlü direnç sunan Latitude Alpin, sıra dışı kilometre ömrüyle de sürücülere büyük avantajlar kazandırıyor. 


LA 


* Kışaylarında yaz lastiklerinin yol tutuşu yaz aylarına göre daha düşük olduğu için, sürücülerin karlı ve buzlu zeminde düşük hızda seyretmesi gerekiyor. Kış lastikleri zorlu hava koşullarında zemine daha iyi tutundukları için yaz lastiklerine göre durma mesafesini de yarı yarıya düşürüyor. 

» Otomobilinizi donatacağınız kış lastiklerinin aynı marka ve desen olmasına özen gösterin. 

» Aracınızın lastik hava basıncını kış mevsimi şartlarına uygun olarak ayarlayın. 

* Hava basıncının araç üreticisinin belirttiği ölçüde olmasına özen gösterin. Özellikle aynı aksa aynı desen lastiklerin takılması araç dengesi için son derece önemlidir. 

* güvenliğiniz için, araç üreticinizin tavsiye ettiği ebatları tercih edin. 

* En iyi sürüş kalitesini devam ettirmek için jant genişliğinizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Ancak bu kararı verme-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Lİ SÜRÜŞ İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR? 


den önce bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyin. 

» Arıza durumunda, otoyol kenarlarındaki Acil Durak' alanlarına gidin ve mümkün olduğunca sağa park ederek dörtlü flaşörlerinizi yakın. 

* Akü kontrolünün yapılması ve radyatördeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanın. Silecek suyunuzun cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan alkol içermeyen bir silecek sıvısı olmasına özen gösterin. 

* Kışmevsimi yol şartlarında takip mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani fren ve hızlanmadan kaçınma- ya ve kısa farları sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat edin. 

* Yola çıkmadan önce çocuk koltuklarının uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun ve güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin. 


SÜRÜŞ İZLENİMİ Mercedes - Mazda 


Ülkemizdeki en büyük SUV'lerden biri olan G-Serisi, gücünü her detayında hissettiriyor. 


Son yıllarda hızla büyüyen Kompakt SUV segmentine akıcı tasarımı ile giriş yapan Mazda CX-5, KODO tasarım dili ile iddiasını yukarı taşıdı. 


eredeyse 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Mercedes 
G-Serisi, bu süre zarfında dış görünümünde neredeyse hiç değişiklik olmayan ender otomobillerden bir tanesi. Yani, otomobil tabii ki ilk nesline göre oldukça farklı ancak kare formunu her zaman korumuş bir otomobil. Modelin ilk neslinden itibaren bütün halleri ilk görüşte tanınıyor. Bu yüzden G-Serisi, Alman otomobil üreticisinin imza modellerinden biri... 

Model, şimdi de yeni tamponlarla karşımıza çıktı. 
Böylece 10 mm daha uza- yan araç, daha heybetli bir yapıya sahip oldu. Araçtaki bir diğer yenilik de iç mekanında yaşandı. Orta konsoldaki multimedya ekranı daha büyütüldü. Kaputu- 


nun altında da değişiklik yapılan aracın giriş seviyesindeki 3.0 litrelik dizel V6 motoru da hem daha güçlü hem de daha verimli bir hal aldı. Eski motor 211 HP güç ve 540 Nm tork üretebiliyordu. Güncel ünite ise 245 
HP güç ve 600 Nm tork üretebiliyor. Ayrıca yakıt tüketiminde de daha verimli bir hal alan araç, fabrika verilerine göre önceki motora göre 100 km'de ortalama 1 litre daha az yakıt tüketerek 9.9 litrelik değerel- de edebiliyor. Açıkçası biz testimizde yakıt tüketimini 
12 litrenin altına düşüremedik, ki ekranda daha büyük değerlerde gördük... 
Peki yeni motoruyla G 350 
d'de neler değişti? Öncelikle aracın hızlanması artık çok daha iyi... 2612 kg'lık bir aracın böylesine hızlanmasını hiç beklemiyorsunuz. 
Motorla 7-ileri G-Tronic 


er ne kadar premium (lüx) denildiğinde alman markalar ön plana çıkıyor olsa da, Japon otomotiv üreticileri bu segmentin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak modelleri ile bu sınıftaki varlığını kanıtlıyor. Mazda da bu markaların en öne çıkanlarından birisi... MX-5 modeli iledoğan KODO tasarım dili, diğer modellerde olduğu gibi CX-5 ile de başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu tasarımı modelin hem dış hem de iç detaylarda görmek mümkün. Dışarıdan bakıldığında bir önceki nesle göre daha sade ve premium bir görünümün olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle otomobilin yüzünde yeni ön panjurla birleşen LED far grubunun bütünlüğü dikkat çekerken, seyir ha- 


linde meraklı gözlerin üzerinizde olduğunu fark ediyorsunuz. Sivri bir yüze kavuşan model artık çok daha agresif görünüyor. Arka bölümde ise incelen farlar göze çarpıyor. 

Otomobilin iç mekanında ise diğer Mazda modellerinden aşina olduğumuz modern görünüm bizleri karşılıyor. Özellikle malzeme kalitesi önünden çok zengin olan model, yeni havalandırma kanalları, dekoratif konsol şeridi, yeni direksiyon simidi ve artık bir Mazda klasiği haline gelen multimedya kumandaları kullanışlı ve konforu artıran öğeler olarak sıralanabilir. 
Bununla birlikte konsolun orta kısmında yer alan dokunmatik multimedya ekranı Üzerinden akıllı telefon bağlantısı, araç içi sistemler gibi birçok içeriğe eri- 


şimde kolaylık sağlıyor. Yaşam alanı konusunda modelin standartlar seviyesinde ilerlediğini söyleyebiliriz. 
Eşya gözleri ve bağlantı soketleri açısından zengin bölümler sunuluyor olması 
CX-5'i yukarıya taşıyor. 10 
hoparlöre sahip BOSE müzik sistemi oldukça net ve kaliteli bir ses almaya olanak sağlıyor. 


TEKNİK VERİLER 


Motor: 4 silindirli 1998 cc benzinli Maksimum güç: 160 HP (© 6000 d/d Maksimum tork: 208 Nm (© 4000 d/d Şanzıman: 6 ileri otomatik 


TEKNİK VERİLER şanzımanın uyumu da ga- 


Motor: 6 silindirli 2987 cc V6 Turbo Dizel yet başarılı. Ancak bu ani 

Tork: 600 Nm (O 1600-2400 d/d Şanzıman: 7 ileri otomatik 


hızlanmalarda gaza oturduğunuzda otomobilin hız kazanması yaklaşık iki saniyeyi buluyor. Şanzımanın kendini ayarlaması yüzün- den gaza verilen tepkide geç kalınabiliyor. 1 milyon 
80 bin TL'lik fiyatı ile Mercedes G, klasikleri yaşatıyor. 


Maksimum hız: 192 km/s 

0-100 km/s hızlanma: 8.8 sn Ortalama tüketim: 9.91t/100km Bagaj Hacmi: 487 lt 

Ağırlık: 261e Kg 

Fiyat: 1.080.000 TL 


Maksimum hız: 179 km/s 
Hızlanma (0-100km)/5): 8.3 sn Yakıt tüketimi: 6.6 /100km 
Bagaj hacmi: 506 It 

Boş ağırlık: 1482 kg 

Fiyat: 195.300 TL 
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R-V, Honda'nın yeni tasarım diline sahip crossover modeli. 
Dışardan bakıldığında CR-V'yi andıran bir yapıya sahip görünüyor olsa da tamamen kendine özgü bir karaktere sahip bir model. Yaklaşık olarak 10 yıl önce Japonya'daki düşüşe geçen satış rakamları nedeni ile üretimi durdurulan HR-V bu kulvardaki iddiasını daha güçlü bir dönüşle gösteriyor. Kaslı bir görünüme kavuşan HR-V, ön tamponu ve yüksek kaputuyla heybetli bir karakter sergiliyor. 
Arka kısımda ise düz bir bagaj kapağı yer alıyor. Üzerinde iki parça halinde yer alan üçken yapılı stop lambaları bulunuyor. İlgi çekici bir iç mekâna sahip olan HR“V, asimetrik bir kokpit tasarımına sahip. 

Ele oturan direksiyon simidi ve üç boyutlu efekte sahip gösterge paneli göze hoş geliyor. 
Orta kısımda ise dokunmatik multimedya ekranı ve yine dokunmatik klima kumandalar yer alıyor. 470 It'lik bagaj hacmi bu otomobil için oldukça 


yüksek bir rakam. HR-V, ülkemizde tek motor seçeneği olan 1.5 litrelik benzinli ünite ile kullanıcısıyla buluşuyor. 
Tüm versiyonlarında gücüne ön tekerleklere ileten modelde test konuğumuz 1.5 litrelik benzinli seçenek oluyor. Yalnızca benzinli motor ile kombine edilebilen otomatik CVT şanzıman, direksiyon arkasındaki kulakçıklar yardımı ile keyifli bir şekilde kontrol edilebiliyor. Günlük, keyifli ve sakin kullanımlar için ise ideal bir karaktere sahip. Bu noktada manuel şanzımanlı seçeneğin ön plana çıktığı söylenebilir. 
Ekonomi konusunda ise kendini gösteren model 6.5 litre/100 km'lik karma yakıt tüketimi ile oldukça iyi bir değer sunmayı başarıyor. 

Sportif tasarımı ve keyifli sürüş özellikleri ile dikkat çeken HR-V konforu ve otomobil kullanmaktan keyif alan kullanıcılara hitap eden karakteri ile uygun bir crossover modeli olduğunu gösteriyor. 


SÜRÜŞ İZLENİMİ Honda - Hyundai 


Honda CR-V'nin küçük kardeşi HR-V 
Türkiye yollarına adım attı. Konforlu sürüş özellikleri ile ön plana 

çıkan model test konuğumuz. 


TEKNİK VERİLER 


Motor: 1498cc, 4silindirli benzinli Tork: 155 Nm (0 4600 d/d Şanzıman: CVT otomatik 
Maksimum hız: 187 km/s 

0-100 km/s hızlanma: 11.4 sn Ortalama tüketim: 5.4 |t/100 km Bagaj hacmi: 393 it 

Ağırlık: 1320 kg 

Fiyat: 123.800TL 


Hyundai Tucson'da markanın yeni tasarım yüzü yer alıyor. İlk bakışta büyük ön ızgara ve tek çizgi halinde uzanan gündüz 
LED farları göze çarpıyor.Modelin tamponu, köşeli hatları ile güçlü görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor. 

Arka kısımda ise keskin formlu büyük stop lambaları modelin ön yüzüyle uyumlu bir tasarım grafiği çizmesini sağlıyor. 
Hyundai Tucson, segmentindeki rakiplerine kıyasla yeterli seviyede malzeme kalitesi ve tasarım detayları sunuyor. Orta konsolda 8 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. Bu ekrandan müzik sistemini, navigasyonu kontrol etmek, USB üzerinden video ve müzik oynatmak mümkün. 

Otomobilin kaputunun altında 1.6litrelik turbo beslemeli benzinli motor görev alıyor. Direkt 
enjeksiyonlu motor 5500 
d/d'de 177 HP güç, 1500 d/d'de ise 265 Nm tork üretiyor. Motorun gücü Hyundai'nin yeni, 7 
kademeli, çift kavramalı oto- 


matikleştirilmiş şanzımanı 
DCT ile tekerleklere iletiliyor. 
Aracın 4x4 sistemi normal yol koşullarında torkun yüzde 
100'ünü ön tekerleklere iletiyor. Yol ve arazi şartlarına göre otomatik olarak çalışan çekiş sistemi, manuel olarak seçilebilen kilit modu (Lock Mode) sayesinde de torku 50/50 oranında eşit bir şekilde ön ve arka tekerleklere iletiyor. 

DCT şanzıman vites geçişlerin- de hızlı ve sarsıntısız. Otomobil, verilerine göre araç O'dan 
100 km/s hıza 9.1 saniyede 
ulaşıyor. Sürüşümüz boyunca 
8.9 1t/100 km'lik karma yakıt tüketimi elde ettik ve bu değer biraz yüksek ancak kabul edilebilir. Hyundai Tucson, markanın bugüne kadar bu tarz araçlarındaki en başarılı süspansiyona sahip. Darbe emiş performansı iyi ve en önemlisi sistem sessiz çalışıyor. 
Otomobil, yol tutuşu konusunda üst limitlere çıkılmadıkça keyifli ve güvenli bir sürüş sunuyor. 


Hyundai'nin kompakt 
SUV segmentine eski ismiyle yeniden giriş yapan modeli Tucson, 
1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ile test konuğumuz. 


TEKNİK VERİLER 


Motor: 4 silindirli 1591 cc Turbo benzinli 

Tork: 265 Nm 0 1500-4500 d/d Şanzıman: 7 ileri otomatik 


Maksimum hız: 201 km/s 

0-100 km/s hızlanma: 9.1 sn Ortalama tüketim: 7.5 Lt/100 km Bagaj hacmi: 488 lt 

Boşağırlık: 1609 kg 

Fiyat: 146.300 TL 
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SÜRÜŞ İZLENİMİ Kia - Ford 


Br AL 
Ford'un ikonlaşan pick-up modeli 


Ranger, yenilenen haliyle çok daha güçlü bir görünüme sahip. 


Her geçen gün kızışmaya başlayan Hibrit rekabetinde Kia Niro Hybrid'de yerini aldı. 


ia'nın kompakt SUV modeli 
Niro, çok ciddi bir rekabete dahil oldu. Sade ve akıcı tasarıma sahip olan Niro'da ağabeyi Sportage'da olduğu gibi yeni nesil ön ızgara- ya yer veriliyor. Modelin ön ve arka tamponunda yer alan L formlu krom detaylar kalite algısına katkıda bulunurken, ön tampon kenarlarındaki hava girişleri sürtünme katsayısını aşağılara çekerek yakıt tüketimi ve hızlanma performansına katkıda bulunuyor. 

Ön bölümde çamurluğa uzunan LED far grubu ise otomobilin sportif karakterine vurgu yapıyor. İç mekanda kaliteli malzemeler bizleri karşılıyor. Kia modellerinden alışkın olduğumuz bolca donanım Niro Hybrid'de de karşımıza çıkıyor. Yeterli seviyede eşya gözü, oldukça geniş diz ve baş mesafesi 


sunulduğunu söyleyebiliriz. 
Standart olarak 5 inçlik multimedya ekranı bulunurken, üst donanım seviyelerinde bu ekran 7 inç büyüklüğüne çıkartılabiliyor. Niro 
Hybrid'de 1.6 litrelik 105 HP güç ve 147 Nm tork üreten benzinli motora 43.5 HP güç ve 170 Nm tork değerine sahip manyetik tip elektrik motor eşlik ediyor. Her iki 
motor da devredeyken 141 
HP güç elde ediliyor. 

Bu gücünü 6ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile yola aktaran model, 11.5 saniyelik bir 0-100 km/s değeri sunuyor. Performanstan çok ekonomiyi gözeten motor, 
3.8 1t/100 km'lik bir karma tüketim değerine sahip. Bu değer, frenlemeden elde edilen enerjiyi bataryalara depolayarak uygun hızlarda kullanıma sunan elektrik motorunun kullanımı ile zorlanmadan elde edilebiliyor. 
Modelin bir de spor modu 


epyeni bir görünüme kavuşan Ranger'da dikkatleri ilk çeken detay otomobilin daha kaslı olan görünümü oluyor. Arka kasası da oldukça geniş olan araç, 1 
tondan fazla yük taşıyabilmesiyle de kullanışlılığını gösteriyor. 

İç mekanında da büyük değişikliklerin yaşandığı araçta, Ford'un binek modellerindekine yakın bir tasarım dili söz konusu. Gösterge panelinde üç ayrı dijital ekranın yer aldığı aracın orta konsolunda da 8 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. 
Ülkemizde iki farklı dizel motor seçeneğiyle satılan Ranger'ın 2.2 litrelik ünitesi test konuğumuz. 160 HP güç ve 385 Nm tork üreten bu ünite, ister bileri manuel ister 6 ileri otomatik şanzı- 


manla ayrıca da yine isteğe bağlı olarak 4x2 ya da 4x4 versiyonlarıyla satın alınabiliyor. Bizim aracımızda dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan ve otomatik şanzımanla kombine edilen motor bulunuyor. 
Fabrika değerlerine göre 
100 km'de ortalama 8 litre 
yakıt tüketen araçla biz de 
9.4 litrelik bir değer elde ettik ki bu rakam pick-up sınıfı için oldukça başarılı. 
Motoru ile şanzımanı oldukça uyumlu çalışan Ranger, arkasında yük varken bile büyük bir güç kaybı yaşamıyor. 2H, 4H ve 4L olmak üzere üç farklı çekiş sistemiyle kullanılabilen araç, off-road parkurlarda bile rahatça kullanılabiliyor. Ses yalıtımı konusunda da yüksek hızlara çıkılmadığı müddetçe başarılı bir performans sergileyen 


bulunuyor. Vites kolunu sola çekerek sürüş dinamiğini artırmak mümkün oluyor. 
Yumuşak yapılı süspansiyon sistemi, elektrikli motorun sessizliği ile birleştiğinde ise üstün bir konfor yakalandığını söyleyebiliriz. Hem önde hem de arkada seyahat eden yolcular için Kia Niro oldukça iyi bir seviyede konfor sunuyor. 


aracın hissiz direksiyon yapısı sürüş keyfini biraz baltalarken hafif yapısı ise şehir içinde rahat etmenizi sağlıyor. 

Euro NCAp testlerinden beş yıldız alan modelin başlangıç fiyatı 99.700 TL ancak dört tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik şanzıman isterseniz bu fiyat 135.695 
TL'ye çıkıyor. 


TEKNİK VERİLER 


Motor: 2198 cc, 4 silindirli, turbo dizel 

Tork: 385 Nm © 1500 d/d 

Şanzıman: 6 ileri otomatik 


TEKNİK VERİLER 


Motor: 4 silindirli 1580 cc benzinj/elektrik 

Tork: 265 Nm (© 2400 d/d 

Şanzıman: 6 ileri otomatik 


Maksimum hız:162 km/s 

0-100 km/s hızlanma: 11.5 sn Ortalama tüketim: 3.8 Lt/100 km Bagaj hacmi: 407Lt 

Boş ağırlık: 1425 kg 

Fiyat: 153.400 TL 


Maksimum hız: 175 km/s 

0-100 km/s hızlanma: 12.8 sn Ortalama tüketim: 8.0 1t/100 km Bagaj hacmi: 1117 It 

Ağırlık: 2053 kg 

Fiyat: 135.695 TL 
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